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0.Kenger Ankara 
UGD nin emriyle 
Çiçek Sinemasını bombaladı 


e Bakkal A., Salman Ilıksoy” a e Tanık Mehmet Çillo:” Ökkeş ” Çiçek Sinemasındaki filmi Kenger” in telefon konuşmalarına mutlaka görmek gerekir” dedi. o 'tanıkolduk.Beni ölümle tehdit etti Saat 20.30" da sinemada bomba * ipuçları verir ve başka bir şey patladığında Salman tuzağı söylersen ilk kurşunu farketti. Yüzlerce kişi üzerine sen yersin” dedi” saldırıyordu e Kayseri Emniyet Müdürü iken, bir eBakkal A” nın teyzesinin oğlu, rüşvet olayına adı karıştığı katliam sırasında MHP” lilerle iddiasıyla açığa alınan Korkmaz’ a birlikte elinde iki otomatik K.Maraş” ta verilen paranın Rus silahıyla yakalandı kaynağı neydi? 


SEKİZİNCİ SAYFADA ) 
RUSYA TARAFINDAN VETO EDİLEN 


eŞah, basın toplantısı yapamadan apar topar gitti 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e Homeyni 
İran'a dönüyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

š RAN Şah'ı Rıza Pehlevi'nin ülkeyi terk haberini ilk kaynaktan izleyebilmek umuduy la Tahran Radyosunu açtığımızda haber yerine matem müziği ile karşılaştık. İran halkı bayram sevinciyle coşarken, Şah'ın radyosu da, ölmüşlerin ardından okunan fatihalar yayınlıyordu. 
TSİ 11.30'da (İran saatiyle 12.00) 
Şah'ın ülkeyi terk etmesinden önce yapacağı basın toplantısı haberi yerine de ezanlar okunuyordu... 

Aradan yarım saat geçti, Şah'ın gittiği haberi yine yoktu. "önemli bir haber duyuruyoruz: Bahtiyar hükümeti mecliste güven oyu aldı" diyordu Şah'ın radyosu. Ardından, nasihatler yapıyordu, “Dünya zehirli bir yılana benzer, birbirimizin ardından dedikodu yapmayalum..." Şah'ın temsilcileri herhalde Şah'ın arkasından konuşulmasını istemiyorlardı. 

Aynı saatlerde dünya radyoları, sanki ağız birliği yapmışçasına Şah'ın gilmekte olduğunu haber veriyorlardı. Saat 10.30 
Radio France İnternationale spikeri geriye doğru 
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£ en b. a A M. eree nd SIKIYÖNETİM AYDINLIK'IN “KIBRIS” KONULU AÇIK 


ANKARA (ÖZEL) 
Gazetemizin düzenle 


diği açık oturumlardan 


°= © ° Kıbrıs konusuna ayrılan sayıyordu: "....4,3, 2,1,0, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ KARAR! 
IZIN VERMEDİ arcta oo e netim Komutanlığı tara- Tahran'da sabahın er- 


fından izin verilmedi Aydınlık 20 Ocak Cu 


ken saatleri. Havaalanına martesi günü Ankara'daki Arı sinemasında Kıb- 


00, 00 © o binlerce asker sevkedili- 
(Devamı Sa. 7, Sü 3'de) ir i F rıs konusunda bir açık 


oturum düzenlemiş bu Uygulamaları uzun süredir eleştiriyle karsılanan İstanbul'da bir 


o 
toplantıya konuşmacı Mehmet Can TOE e 4 
ear | © a oran crupynpma | CCDE eme Kamboçya'yı terketsin Sani "hen “sat | AĞIR ŞEKİLDE ELEŞTİRİLEN | Trabzon'da dün 

Çağlayangil, 2 Kocaeli . o. EEE eml Ge 

vr Adalet Bakanının de bir KTÜ Eri a YORUM e ini bina lek Topea E A istifa ettigi, öğrencisi t ve Ball DEMOKRATİK temsilcileri, konuyu BM 


e E iti iği EN idi KAMB Genel Kuruluna götürüyor İ Ecevit'in kabul etmediği | © öldürüldü Kurumu m maena me 


öne sürüldü HABER merkezi | Ürünlerine hazırladığı ve 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ün KTü'de meyd Š sunduğu karar 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BASYAZI 
ABD'nin girdiği yol 
Doğu Perinçek 


BD'nin devrimci Çin gerçeğini tanımaının ve Tayvan'dan çekilmesinin önemli bir adım olduğunu belirtmiştik. Bu adım, en çok ABD kuklası rejimler ve İsrail'de endişe ya rattı. Çünkü bu adımın devam etmesinin, ABD" nin Güney Kore'der de çekilmesini ve Arap ülkelerine karşı daha dikkatli bir siyaset izlemesini beraberinde getireceğinden korkmaktadırlar. 

Şahinlerin ağır basması, ABD'nin yalnız Çin politikasında değil, bütün dünya siyasetinde, bir değişiklik anlamına gelmektedir. Artık ABD için en önemli şey, Sovyetler Birliği'nin, güç dengesini lehine çevirmesini önlemektir. 
Bu nedenle o, çeşitli ara güçleri Sovyetler Birliği'nin Kucağına itmemeye dikkat etmek zorundadır. ABD, artık esas olarak faşist diktatörlükler tezgahlayarak ve kuklaları ayakta tutarak değil, genellikle istikrarı destekleyerek 

(Devamı sa. 7, sü. 9'da) 


Adalet Bakanı Mehmet Can'ın CHP Grubun- nin öldürülmesinden son- i daki sert eleştiriler karşısında istifa ettiği, an- ra, dün şehirde bir KTÜ HABER MERKEZİ NEW YORK (ÖZEL, cak istifasının Başbakan Bülent Ecevit tarafın- öğrencisi daha öldürüldü. Et ve Balık aa 1968'de yoksul köylülerin Amerikancı Kamboçya'daki iş- 
(Devamı sa. 7, sü. Y'da) Tabakhane semtinde cuk salam. sosis gibi şarküte- Lon Nol faşistlerine karşı mücadeleye galci Vietnam birlikle- 

KTÜ Matematik bölü.nü ri ürünlerine yüzde 12-68 başlamasıyla doğmuş bir ordu. Kam- rinin geri çekilmesini ve 

öğrencisi Ahmet Çebi ta- oranında zam yaptı boçya Devrimci Ordusu ateş-kes sağlanmasını ön- 

Bundan tam bir yıl önce Kamboçya gören karar tasarısı Bir- 

Devrimci Ordusunun kuruluşunun yıl- 


banca ile yaylım ateşine Et ve Balık Kurumu Geleş dönümünü kutlamak için Pnom Pen 'de lik Konseyinde oylandı düzenlenen törende Kamboçya Komü- Bloksuz ülkeler tara- 
(Devamı Sa.7, Sü.6'da) j} fından hazırlanan karai 


tutuldu. Açılan ateş so- nel Müdürü Muammer Bü- niş Milletler Güven 

nucu ağır yaralanan öğ- lent Birol yaptığı açıkla- 
3 da 9 

renci kaldırıldığı hastane- mada, kiloda 20-10 lira 

de kurtarılamayarak &ldü arası zarar ettiklerini bu ne- 


y; sa. 7, $i. Yd: 
(Devamı Sa. 7. Sü. 1'de) (Devamı sa. 7, si a) 


Diğer haberlerimiz 
5. ve 7. sayfalarda 


(Devamı Sa. 7, Sü 4'te) 


17 Ocak 1979 


A 
Yeni tartışma 


Sevgili okuyucular, yeni bir tartışma açıyoruz. Konumuz: Pahalılığa karşı tedbir. Ne kadar ted. 
bir aldıysak nafile, durduramadık şu her gün yükselen hayat pahalılığını diye karşı çıkmamalısınız. Siz yine de tedbirinizi alın. Almak zorundasınız yaşamak için. Çünkü yeni bir enflasyon dalgası daha geliyor. 

Öyleyse aramızda bir dayanışma kuralım. Siz, bütün okuyucularımız şimdiye kadar aldığınız tedbirleri bize anlatın. Biz duyduklarımızı, okuduklarım zı size bildirelim. Böylece eski tedbirlerimizin tecrübesinde yeni tedbirler düşünelim. 

Sizlerin tedbir paketlerinizi içeren mektuplarınız gelene kadar biz basına yansıyan tedbir paketlerini verelim. 


Bakın 2 Ocak tarihli bir gazete İn. 
giltere'de enerji tasarrufu planı içinde ev kadınlarına sunulan tedbirler paketini açıklıyor. öğrenmekte yarar var, bakın ev kadınlarına neler öneriliyor: 
© Sebzeleri küçük küçük doğrayarak haşlayın. Bu arada tencereye fazla su koymayın. Boşuna ısı harcarsınız. 

e Yemeğinizi kaynatırken tencere kapağını mutlaka kapatın, Yemek 'kaynadıktan sonra ateşi mutlaka kısin, 

© Düdüklü tencerenin her zaman ısı tasarrufu sağladığını unutmayın. 

e Geceleri perdelerinizi kapalı tutun. Ancak perdenin kaloriferi örtmemesine dikkat edin. Kalorifer çevresine mobilya koymayın. 
© Sıcak yemekleri buzdolabına koymadan önce soğumalarını bekleyin. 
© Evinizin tabanı taş ise, halının aluna ince de olsa bir örtü koyun. 
© Evde kullanmadığınız odaların kapılarını kapalı tutun. Bütün âile bir tek odada oturmaya çalışın. Diğer odaları az ısıtın." 

Görüyor musunuz, ne kadar ince noktalara kadar tedbirler alıyorlar. 
Kalorifer çevresine mobilya koyarsak ne kadar ısı kaybetmiş oluruz diye İngiliz ev hanımları ince ince düşünüyor, Bizim evde kalorifer yok diyorsanız aynı usulü soba için deneyebilirsiniz. Bu eşyalarınızı yakmamak için de son derece önemli. Biliyorsunuz İnce en ucuzundan odun sobaları birden ateş saçar bir anda buz kesilirler. 

Bizde de enerji meselesi 9 kadar hayati öneme sahip hale gelmiştir ki, Genelkurmay Başkanı da orduda bazı tedbirler almıştır. Bu tedbirlerden birkacı da söyle: 


© Binaların girişlerine çift kapı yapılacak. Her türlü ısınmada ve diğer yakıt işlerinde, sıvı yakıttan, katı yakıta dönülmesi için gereken tüm önlemler alınacaktır. 


Tİ 


Aydınlık meclisi 


başlıyor 


e Her türlü elektrikli ısınmaya son verilecek. 

© Hizmetlerde az kişili taşımalar- dan mümkün olduğu kadar kaçınılacak. Bir arabadan birkaç kişinin yararlanması yolu izlenecek. 

© Asansörlerden inerken yararlanıl. 
mayacak." 

Evet, tüm Türkiye halkı, hükümet, ordu dahil bütün kurumlar, pahalılığa karşı tedbir paketleri önerirken savurganlığı ısrarla önerenler de maalesef var. 


Birincisi televizyondaki reklamlar. Reklamlarda malum dünyada 
5. sırayı alıyoruz. Haber öncesi, 


haber sonrası, minik konser öncesi, sonrası, reklamlara istemeseniz de gözünüz takılabilir. Pahalılığa karşı tedbirlerden bir tanesi de reklamları hiç seyretmemek ya da seyrediyorsanız da televizyonunuzunun başına bir hal getirecek kadar öfkelenmeyecek bir irade gücüne sahip bir insan olmak için çaba harcamaktır. 

Reklamlar bir yana, pahalılığa karşı tedbir lafına başka açıdan muhalefet edenler de var. Bakın suntacılık ticaretiyle meşhur 30 milyon liralık vergi borcu olduğu tespit edilmiş, 14 tır kamyonu sahibi Yahya Demirel ne diyor: 

“Hükümetin başı sıkıştıkça aklına ben geliyorum." 

Baş sıkıştıkça mı Yahya Demirel" lere başvurmak gerekir yoksa önceden mi düzen tedbirleri almak gerekir. Aslında hu konu da tartışmamız içindedir. 

Konumuz pahalılık ya, başka önerileri de dikkatten kaçırmamak gerek. Bir ilginç öneri de işadamlarından geliyor. İş adamlarımızdan, çeşitli tedbirler alarak hayli zenginleşmiş biri, tecrübelerine dayanarak işçilere öneride bulunuyor: Bakın diyor, ücretlerinizin artışı İçin greve giderseniz, pahalılığa karşı iyi mücadele etmiş olamazsınız. 
Hayat pahalılığına karşı greve gidiniz, o Zaman patronlar olarak da yanınızdayız. 

Gördüğünüz gibi herkes bir tedbir paketi hazırlamış. Herkesin tedbir paketi farklı ama düşman aynı paha-Iik. 

Tam pahalıliğa karşı tedbir paketlerinden bahsederken çat kapı kucağında koca koca paketler. Şevket Bey çıkageldi. Bir mektuba sığmaz benim önerilerim diyen Şevket Bey, mektup yazmak yerine gazeteye gelmeyi yeğlemiş. Önümüzdeki günlerde Şevket Bey pahalılığa karşı tedbir paketlerini açmaya başlayacak. 

Ya sizin önerileriniz? Mektuplarınizı Aydınlık Meclisi Köşesi, Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu İstanbul adresine bekleriz. 


MARDİN VALİLİĞİNDEN Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 


1— Mardin-Derik Lisesi öğretmen lojmanı (8 daireli) kalorifersiz ikmal in- 


şaatı 527 sayılı kanuna göre gelecek yı! 


la sari olmak üzere 2490 sayılı kanun 


hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiitmeye konulmuştur. 


2— İşin keşif bedeli 1.800.000.00 T 


L 


3— Eksiltme Mardin Bayındırlık Müdürlüğünde 26.1.1979 Cuma günü 


saat 11.00'de yapılacaktır. 
4— Eksiltme görülebilir. 
5— Eksiltmeye girebilmek için istek! 
a) 67.750.00 geçici teminat, 


şartnameleri ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde 


ilerin: 


b) 1979 yılına ait Ticaret Odası belgesi. 


c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte v lirtilen usulüne uygun hazırlanmış olan 


verecekleri eksiltme şartnamesinde beteknik personel beyannamesi, kredi ve 


sermaye imkanlarını gösterir mali durum bildirgesi plan, teçhizat beyanname- 


.siyle Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bedeli kadar 


işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz etmek 


suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden al tuplarıyla birlikte koymaları lazımdır. 
6— İstekliler teklif mektuplarını 26. 


acakları yeterlik belgesini teklif mek- 


1.1979 Cuma günü Saat 10.06'a kadar 


makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 


7— Yeterlik belgesi alınması için so günü mesai saati sonuna kadardır. 
8— Telgrafla müracaatlar ve postadak 


Keyfiyet ilân olunur. 


n müracaat tarihi 22.1.1979 Pazartesi 


i vaki gecikmeler kabul edilmez. 


İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Belli ekonomik ve siyasi taleplerini kabul ettirmek amacıyla, emekçilerin aynı anda uyyuladıkları, geniş çaplı işi bırakma eylemi, 2) Bildik, tanıdık - İmkan. 3) Kıbrıs'ta bir liman kenti - Eskiden savunma amacıyla yapılan, dayanıklı taş yapılar, hisar. 4) Tersi bir üzüm türü - Tersi evre, safha, 
5) Portakal kabuğu, «in ve vermutla yapılan bir İtalyan içkisi. 6) Dünya dili olma iddiasıyla ortaya atılan, az kurallı ve basit yapma dil - Kimyada Talyum un simgesi. 7) Bir harfin okunuşu - ABI) 


( Basın: 30602 - 76 


ile Kanada arasında olan büyük bir göl, 8) Giyinme biçimi 


ya da giysi - Tersi bir bağlaç - Tersi üzerinde len, demirden yapılı nalbant aracı. 


maden dövü- 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) 16. ve 17, yyılarda yaşamış 


olup, astronomi gini Kopernik döndüğünü öne sürdüğü için Engi fından cezalandırılan İtalyan bilgini apı 


savunarak dünyanın Mahkemesi tara- 


önlerine ya- 


pılan alçak basamak - Kayak yada tersi 'X' harfinin okunuşu, 3) Tersi dualardan sonra söylenir - Hisse. 4) Tersi 


ilaç satılan yer. 5) Tersi başlıca, esasi - Tes 


rsi bir renk. 


6) Geniş ağaçlık alan. 7) Sahne oyunlarında oyunculara 


verilen görev - çeviren batı kökenli sözcük. 8) Yabancı - Kâr 


Kavramların başına gelerek, onu karşıtına 


ve zararı paylaşanların birbirine göre duru- 


mu, müşterek. 9) Ördek sesi - Toy, yabani. 10) Alman faşisti - Duman izi. 11) Zenginliği 


#le hava atan kellifelli adam. 12) Kefalet eden. 


Çocuk Yılını kutlamak... (2) 


'T om çocuklar korunmaya muhtaçtır, yargısından yola çıkarak, çocukları iki ana bölümde incelemek gerek. Bu iki ana bölüm, aslında birbirinden bağımsız düşünülemeyecek, biri diğerini hazırlayan iki bağlantılı bölümdür. 
rın İkonik Kekili lıkları 


2-Doğduktan sonra çocukların korunmaya muhtaçlıkları. 


Çevrede son Yıllarda olağanüstü bir hızla çoğalmakta olan fabrikalar ve buna bağlı olarak, denetimsiz, plansız, bölgeyi ve artık ürünlerin narenciyeye yapacağı Zararı umursamadan gelişen sanayileşme çabalarını ele almak, bundan doğan işyeri zehirlenmeleri ve bunun anne, baba, çocuk üçlüsüne yansıyışını ele almak gerek. 

Konut yapımı ve yerleşim mimarisi bozukluğundan doğan ve ülke bozukluklarından soyutlanamayacak olan bölgesel sağlık sorunlarına yolaçan nedenleri tümden yoketmek gerek, ancak olanak ve yer sorunu ol duğundan, bu konu apayrı ve geniş biruzmanlık alanı olduğundan, bundan sözetmeyi yeterli görüyoruz. 

Doğduktan sonra çocukların korunmaya muhtaçlıkları o bölümünü ise üç ayrı bölümde incelemek istiyoruz: 

a)Resmen korunmaya muhtaç olan çocuklar 


HALKIN SESİ 


Ayşe Kilimci Çalışlar Sosyal Hizmetler Uzmanı 


b)Başıboş (o çocuklar, yasalarda yeri olmadığı halde, bir tür korunmaya muhtaç çocuk grubu. 


ç)Göçmen işçilerin çocukları, o (mevsimlik yurt içi göçmenler ve dışındaki göçmen işçilerin çocukları.) 


Doğum öncesi çocuklara dair iki önemli sorun alanı da sıtma ve işyeri zehirlenmeleridir. Bozuk kanalizasyon tertibatına yönelik yenileyici önlem- 


ler alınmadan, başıboş çetik ekimini denetle meden, o kampanyalarla 


sürüp giden, ancak bölge çocukları için hâlâ bir karabasan olan sıtmanın kökünün kazınması daha geniş ve kö lemler alınmalıdır. 
İşyeri denetimi ve iş zehirlenmederi, uzmanlar tarafından kontrol edilmedi, o denetlenmeli, buralarda ana sağlığını tehdit eden noktalar, 
1979 yılında özellikle 
saptanarak, giderilmesi yoluna gidilmelidir. 
Yoğduktan o sonraki sınıflamanın ilk bölümü Yasal olarak korunmaya muhtaç çocuklara ayırdık. Bu, 6972 sayılı yasanın kapsadığı çocuklara verilmekte olan kurum bakımı hizmetleri konusunu ve bu konudaki 


önerileri içermektedir. 


Yasal olarak korunmaya muhtaç kapsamına, yani 6972 sayılı yasanın tanımı içine giren çocuklar ve bunlara verilmekte olan hizmetlerin daha verimli ve yaygın bir biçimde getirilmesi için, özel olarak şunları öncelikle önermek gerek. 


1) Korunmaya muhtaç çocuklar ve bunlara verilmekte olan devlet hizmeti, bakımı, halkımıza anlatılması, müracaat ve izlenmesi gereken yasal işlemler açıklanarak, bu tip kurumlardan habersiz aileler aydınlatılmalıdır. Böylelikle, SSYB'nin, son inceleme. 
lere göre, tümü de kapasitelerinin %50 altında çalışan kurumlarımıza işlerlik kazandırılmalıdır. 2 
milyon çocuğun korunmaya muhtaç olduğu ülkemizde devlet bakımı altındakilerin 1539 gibi göstermelik bir sayının üstüne ulaşması, böylelikle sağlanabilir. 


2) Yurt düzeyinde tüm korunmaya muhtaç çocuklara yardım ve hiz- 


met götürecek tek bir kamuya yararlı dernek kurulması bir zorunlu- 


luktur. Bu dernek yasal olarak büyük yardım top- 


lama olanağına sahiptir. 
Bunun uzmanlar tarafından gereksinimlerine göre kurumlara tek elden dagıtımı, yurt düzeyindeki gönüllü taleplerinde tek eden organizesi, kurum lar için önemli bir atılımdır. 

3) Bakım yurtlarında çocukların kalma süresi 0-18 yaş olarak değiştirilmelidir. Çocuk bakım yurtlarından yetiştirme yurtlarına GÖÇ'ün ruhsal zorlukları gözönüne alınarak, özlenen gerçek aile figürüne daha yakın olacağı düşünülerek, bakım yurtlarında kalma Yaşının 0-6 dan 0-18 e çıkarılmasını zorunlu görüyoruz. 18 yaşını dolduran ve yetiştirme yurtlarından çıkarılması gereken çocuk, yaşı 18 oldu diye kendine bakıp yetiştirecek, yaşamının zorlukları ile başedecek düzeyde (o görülmemelidir. 
Orta öğrenimi izleyen yıllarında gerçek hayata ön çalışma yapması, düzenini tutması, bakım dışına çıkınca bocalamaması için,yetiştirme yurtlarının devamı gibi düşünülebilecek yeni bir tip kurum bakımı,ilk öneriyi tamamlayacaktır. Böylelikle, çocuk 0:22 gibi önemli bir çağında , devletten tüm desteği bul- 


muş olarak hayata atılacak, erken çıkarılmasının yaratacağı (o zorluklarla, kurumların o güne dek verdiği 18 yıllık emek sıfıra eşitlenmeyecektir. 

Korunmaya muhtaç çocuklar da ikinci sınıf o larak başıboş çocuklar ele alınmalıdır. 

1) Bunlar için kurum bakımına alma konusunda, müracaatları beklenmemeli, il sosyal Hizmet müdürlüklerinin bölgeler- de ana ve çocuk sağlığı merkezleri ile ortak yapacakları taramalar so nuç, korunmaya muhtaç başıboş çocuklar saptanmalıdır. 

2) Ayrıca, suçlu du. 
ruma düşmüş başıboş çocuklar için, idah hizmetleri geliştirilmelidir. 


* 3) Özel eğitim isteyen sakat ve geri zekalı çocuklar için birer örnek rehabilite, okul inşasına bir an önce gidilmedi, özellikle gerizekalı çocuklar konusunda geçikmiş olarak bile olsa, bazı ça-Jışmaların başlatılmasına, çocuk yılı onuruna koyulmalıdır ilgililere... 


4) Her ilde kurulması istenen kültür merkezleri, aynı zamanda boş zaman değerlendirme merkezleri olarak görev yapabilirler. 
Bu merkezlerde tiyatro, sinama, kütüphane, boş zaman değerlendirme üniteleri, oyun odaları, gençlik merkezleri yeralmalıdır. 


(Devamı yarın) 


İsviçre'de az para karşılığı en pis işlerde, polis korkusu altında çalışıyoruz 


Bizler, İsviçre'nin bir şehrinde çalışan yüzden fazla turist işçi olarak, ağır şartlar altında çalısıyoruz. En fazla ücret, 
800 Frank. Genel olarak 
500.600 franka çalışıyouz. Buradaki hayat artları, burjuvazinin ge- 


lirine göre ayarlanmıştır., Çalışanların hepsi, aileli ve çoluk çocuk sahibidir, Ayrıca 40 lirasını borç ederek gelmiştir. Ayrıca çoluk çocuğuna ve ailesine para göndermek zorundadır, 
Türkiye'nin hayat 


BARTIN ZONGULDAK 


Çingene adı nereden geliyor? 


"Geçenlerde beni C... ile aynı siraya oturtmuştu öğretmenim, Annesi kav- 


» gaya geldi. Benim çocu- 


ğumu sen o çingeneyle nasıl oturtursun aynı slrada diye. 'Ben de okula gitmiyorum şimdi.” 


Biz Bartın ilçesi Karahüseyinli köyü öğretmenleri Adnan ve Hüsni- ye Gürbüz. Gittik, herzaman, her yerde horlanan ve ezilen ve Çingene diye alay edilen bu insanların da sorunlarını dile getirmeyi görev bildik. 


Bugüne kadar sadece onların göbek atışlarıyla, günü gününe yaşamalarıyla ilgilenildi. Onların ne den yoksul oldukları, neden göçebe köle işçiler 


oldukları üzerinde durulmadı. 
Biz evlerine gittik, 


gördük, Dertlerinizi gazeteye yazmak istiyoruz dedik. 

"İrezilliğimiz! yazma. 
Nasıl aç tok dolaştığımızıyaz" dediler. 


İlk sorumuz "size Çıngene diyorlar, Çingenelik nereden gdiyor" oldu. 

"Zamanın birinde Mı- 


sr'da bir firavun Kays varmış. Bunun bir oğlu 


(«Göçebe değiliz ama göçebe yaptıla, vizi. evvelden ağaların buğdayını orakla biz biçerdik. Çok işlerini 


yapardık. 


şimdiyse azrail gibi makinalar geldi. Bize 


işkalmadı.gayrı. Onun için geziyoruz. Ver elini diyarı 


gurbetler." 


şartları da burjuvazinin hayat şartlarına göre ayarlanmıştır. Hal böyleyken 300400 frank Türkiye'deki aileyi ancak yarı aç, yarı tok yaşatacak kadardır. Bütün bu hayat pahalılığının nedeni Türkiye'nin em- 


olmuş. Adını Çin koymuş. Oğlu büyümüş, evlenecek Çağa gelmiş, everecek kız bulamamışlar. 
Haber salmışlar, yollara düşmüşler. Çin evlenemiyormuş. Babası o 'Senin kısmetin böyle imiş' de yip onu bir sala koyar ve nehire salar. Sal gittikçe sular azgınlaşır. Çin bay»- lir. Uyandığında yanı başında bir kız görür. Adını sorar, Gene der. İkisi evlenirler. Bir düzlüğe çıkarlar, Burada yaşayıp giderler. Biz de onların neslinden geldiğimiz için bize Çingene derler", 
BİR ZAMANLAR 


NÜFUS KAĞITLARINA 
KIPTİ YAZILIRMIŞ 


Bir zamanlar nüfus kagıtlarına KIPTİ yazılır. 
mş. Atatürk kaldırmış. 
Atatürk büyük adamdı div orlar. 

Çeribaşı devam ediyor: 


anlatmaya 


Evvelden camiye dahi giremezdik. Girsek bile en arka sıralarda safa ge çebilirdik. o Kokuyormuşuz. Kokuy oruz. Gerçek. 
Aha sabun nerede” Aha su nerede? Aha yıkanacak yer nerede?" 


Emine bacı, "Biz göçebe değiliz aslında" diyor."Göçebe değiliz ama göçebe yaptılar bizi. 
Evvelden ağaların buğdayını orakla biz biçerdik. Biz döverdik. Çeltiği biz biçerdik. Çok işlerini biz yapardık. Şimdiyse azral gibi makinalar gedi. Bize iş kalmadı gayrı. 


Onun için geziyoruz. 
Ver elini diyarı gurbetler." 


İş bulan biriyle konuşuyoruz : 


peryalizme bağımlılığıdır. 

Dışişleri bakanı, turistlerin serbest dolaşması için, isviçre yetkilileriyle irtibata geçmelidir. Çünkü biz yurt dışında, az para ile en zor şartlar al- 


tında, en pis işlerde ve polis korkusuyla yaşamaktayız. Turistlerin üç senede bir değil, senede bir yurt dışına çıkmaları tabii haklarıdır. 


KEMAL ARSLAN 
—————— 


(Hepimiz burada yatarız" dedi Ayten Kız. "Dokuz kardeş biz, burda" İşte onbeş nüfusun birarada ya- 


şadığı göcebe evleri. 


"Nasıl iş olsa çalışırım diyor."Gün olur hda kuyusu temizlerim. Hayvan ları temizlerim. Pidiklerini temizlerim. Her işini yaparım." 

Ama çoğu işsiz ve horlanıy or. Ama onlar askere de gidiyor. Vergi de veriyor. Hatta içlerinde öylesi var ki Kıbrıs Çr kartmasını (görmüşler, orada gazi olmuş. 

HIDIRELLES 
6 Mayıs Hıdıreles, 


Çingenelerin bayramı. 
Mustafa Zıvana anlatıy or. 


"Biz ogün bayram yaparız. Genç kızlarımız hazınadıkları çeyizleri dr şarılara sererler. Evlerimiz düğün havasına bürünür. Klarnet çalınır. Akşamüstü kocaman bir ateş yakarız. Üstünden atlarız. Atlarken içimizden bu sene hastalık gelmesin diye dua ederiz." 

Evet, duaya kalmış işleri. cünkü bir de hasta olurlarsa, vay hallerine, Sefil yaşayışlarını gördükten sonra bir de doktorunuz var mı diye soramadık... 


Sina Çıladır'ın özgeçmişi 


Sina Çıladır 1939 yılında Zonguldak'ta doğdu. Orta öğreniminden sonra hayata atıldı. 
İlkten Ereğli Kömürleri İşletmesi'nin merkez Anbarları ile Merkez Lavvarında işçi olarak çalıştı. Daha sonra gazeteciliğe başladı. 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu. 1969 yı. 
lında TİP Kdz. Ereğli Örgütü Sekreterliği görevini yürüttü. Çıladır ve arkadaşlarının yönetimi, Behice Boran ve Sadun Aren ikilisi tarafından feshedildi. 

1966-1971 yılları arasında yerel gazeteler ile Türk Solu, Aydınlık, Kurtuluş gibi gazete ve dergilerde imzalı-imzasız yazıları yayınlanan Çıladır hakkında çeşitli soruşturmalar açıldı. 

Sina Çiıladır 1970-1971 yılları arasında üç kez tutuklandı. 2 THKP-C davasında, THKP.C'nin kurucularından birisi olarak yargılandı. 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca Dev-Genç davasında da yargılandı, 4 yıl hapis cezası yedi. Af yasası ile cezaevinden çıktı 

Halen serbest yazarlık yapan Sina Çıladır'ın biri Aydınlık (1970), diğeri ise Yeraltı Maden-İş Yayınları arasında çıkan (1977) iki araştırması var. 


Başlarken... 
Sina Çıladır 


Aydınlık'ı çıkaran arkadaşlar benden hiç degilse ayda birkaç yazı istediler. Uzun uzadıya düşünmeden, birtakım "siyasal-grupsal” hesaplara girişmeden, *'olur" dedim, "yazarım"... 

"Siyasal-grupsal" hesaplar... Uzun-uzadıya düşünmek... Bu sözler, kimi okurların kafasın- da şuna benzer soruların çengellenmesine neden olabilir: "Acaba yazarlar, şu yada beriki gazeteye veya dergiye yazı verirken, birtakım siyasalgrupsal hesaplara mı girişiyorlar; bunun için uzun uzadıya düşünüyorlar mı?" 

Evet, öyledir. Çünkü, smıflı bir toplumda yaşıyoruz; sınıf siyasetlerinin iyice ayrıştığı bir toplumda... Gazete ve dergiler de, besbelli ki, sınıflarüstü değil; belirli sınıfların ve belirli sınıfların çeşitli kesimlerinin siyasetini-ideolojisini dile getiriyorlar, Bu yüzden, herhangi bir dergiye veya gazeteye yazı veren yazarlar, yazı verdikleri gazete yada derginin dünyaya bakış açısını dikkate almak zorundadırlar. Bu elbette, yazıyı alan gazete ve dergiler için de böyledir. 
Uzun uzadıya belirtmeye gerek yok ki, devrimci bir yayın organının faşist bir yazara köşe açması, yada unum aksi sözkonusu olamaz. Sımf mücadelesinin karşıt cephelerini oluşturanlar, sırtlarında sınıf düşmanlarını taşımazlar. Yaygın bir deyimle, eşyanın tabiatına aykırıdır bu... 

"Ama, şu olabilir sanırım; Devrimci bir yayın organı; kendi siyasal doğrultusuna tıpatıp uymasa da, sütunlarında; ezilen yığınların sorunlarını dile getiren, ileriye dönük, demokrat, devrimci fikirlere yer verebilir; işçi sınıfının devrimci bilimine dayalı olmak şartıyla devrimin meselelerinin irdelenmesine "evet" diyebilir, ve demelidir de. Çünkü böyle bir tavır, devrimci yayın organının kendisine olan güvenini ifade eder. Devrimciler fikirlerden korkmazlar. Devrimciler, ilke olarak, açık ideolojik mücadelden yanadırlar. Fikirlerden korkanlar, açık ideolojik mücadeleye yan çizerler, kendilerine ne sıfatı yakıştırırlarsa yakıştırsınlar, devrimci olamazlar. 

Aydınlık, özellikle günlük olarak yayınlanmaya başladıktan sonra, sayfalarında hayli geniş bir düşünce özgürlüğü ortamı yaratma çabasına girişti. Bu iyi bir şeydir. Aydınlık'ın bu tavrı, devrime yararlıdır. Çünkü devrimci eyle. 
me, devrimci fikirler yol gösterir. Devrimci fikirler ise, gökten zembille inmez; sınıf mücadelesinin her alanında elde edilen deneylerin fikir planına çıkarılarak en geniş özgürlük ortamında tartışılması sonucu elde edilir. Eldeki temel kriter olan devrimci bilimi yada Mark- 
*sizm-Leninizmi her bir toplumda geliştiren, güçlendiren, kısaca sürekli canlı kılan ana etken budur. Devrimin yolu böyle aydınlatılır, 

Benim, Aydınlık'ın çağrısına "evet" dememin nedeni de bu... Devrimci eylemin yakın geçmişini, özellikle sıcak mücadele geçmişini biraz yaşamış birisi olarak edindiğim deneyleri günümüz devrimci kuşağına aktarmak; güncel olaylara bir kıyısından da olsa ışık tutmak... 

Biliyorum; uzunca bir aradan sonra geniş kitlelere seslenme olanağını elde edişim bazı çevteleri tedirgin edecektir; sözgelimi geçmişin yiğitlik mirasına "ambargo" koyanları. . . Yada bundan on yıl kadar önce devrimci açıdan iler tutar yerleri kalmadığı halde, şimdilerde düzmece bir "komünist" partisinin revüsünde “yıldız"'laşanları. . . 

Neyleyelim ki sınıf mücadelesinin kuralları acımasızdır. Devrimci isek, bu kurallara uymak zorundayız. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan üstelik... 

Öyleyse, dost-düşman herkese selam! Bin selâm!... 

NOT: Bana yazmak isteyen okurlar, mektuplarının elime daha çabuk ulaşması için şu adresi tercih etmelidirler: PK: 34, Kdz. Ereğli. 


İLAN 
İstanbul Sekizinci Sulh Hukuk Hakimliğinden Sayı:978/586 


Davacı İ.E,T,T Genel Müdürlüğü tarafından davalı Ahmet Alemdar aleyhine İkame Olunan Alacak davasi- nın yapılan duruşmasında: A 

Davalı Ahmet Alemdar'a Erenköy Kâzımkarabekir paşa sokak 3/1 adresine çıkartılan tebligat bila tebliğ iade edilmiş ve davalının tabilgata salih adresinin tespiti için Emniyete yazılan tezkereye bulunamadığı emniyetçe bildirilmiş olmakla dava dilekçesi ve davetiyenin İstanbulda münteşir gazetelerden birin - de usulun 507 ve müteakip maddelerine tefik 15 gün müddet itibar olunmak üzere İlaneh tebliğine karar verilmiş olmakla. 

Duruşmanın muallak olduğu 22/2/979 Saat 10.30' 
da mahkemede hazır bulunmanız gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devamına karar verileceğıne Karar verildiği hususunda dava dilekçesi ve davetyeye kaim olmak üzere iş bu İlan davalı Ahmet Alemdara usulun 507 ve müteakip maddelerine tefi- 


kan usulen ve ilanen tebliğ olunur. 10/1/979 
Basın; 262 - 79 


17 Ocak 1979 


e ryan 


Çin'le ilişkileri güçlendirmek, ateşle oynamakmış”!.. 


Brejnev, ABD ve Batı Avrupa'yı 


eABD'nin Pekin Büyükelçiliğine Leonard Woodcock atandı 


© Fransa ve Çin nükleer alanda işbirliği yapacaklar 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, ABD ve bazı Batılı ülkelerin Çin Halk Cumhuriyeti'ni Sovyetlere karşı bir baskı aracı olarak kullanmak istediklerini öne sürerek, "Bu politika ateşle oynamaktır'' dedi, 

Brejnev Amerika'da yayınlanan "Time"' dergisine verdiği demeçte, Çin Halk Cumhuriyeti'nin akılcı ve barışçı bir politika izlemediğini iddia etti, 

Brejnev Sovyet-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi yönünde umut verici anlara da çok az rastlandığını söyledi. 

BREJNEV'İN 
TEHDİDİNİN 
TEPKİLERİ 

ABD'yi ve Batı Avrupa ülkelerini tehdit eden Brejnev'in (o açıklamasın- dan sonra, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile çeşitli alanlarda ilişkilerini güçlendireceklerini açıkladılar. 

ABD, ÇİN'E 

HABERLEŞME PEYK 

SİSTEMİ SATACAK 

ABD'nin Çin Halk toplam 


Cumhuriyeti'ne 


maliyeti 500 milyon dolar olan haberleşme peyk sistemi satacağı bildirildi. 
Kurulacak yeni sistemle Çin, ülke içinde haberleşme hizmetlerini ve televizyonda eğitim yayınlarını 15 bin alıcı anten yoluyla yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Şimdiye kadar sekiz Amerikan firması, sistemin kurulması konusunda Pekin'e teklifte bulundular. 

Öte yandan Çin Halk Cumhuriyeti, ABD'nin peyk sisteminden yararlanmak için girişimlerde bulundu. 

ABD'NİN PEKİN 
BÜYÜKELÇİSİ: 
WOODCOCK 

ABD Başkanı': Carter, Leonard Woodcock' 
un Pekin Büyükelçiliğine atandığını açıkladı. 

20 Haziran 1977'den 
beri Pekin'deki ABD İliş- ki Bürosunda başkanlık yapan Woodcock, Otomobil İşçileri Sendikası eski başkanıdır. 

Beyaz Saray sözcüsü, 
Jody Powell, Senatonun atama kararını 16 Ocak günü görüşmeye başladığını açıkladı. . 

Halen Çin'de bulunan 
68 yaşındaki Woodcock 
28 Ocaktan itibaren 
Washington'u ziyaret 


yine tehdit etti 


© ABD, Fransa ve İngiltere çeşitli alanlarda Çin”le ilişkilerin güçlendirmeye devam ediyorlar 


edecek olan Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping'i karşılamak için ABD'ye hareket edecek ve 1-55 Şubat tarihle- 
> sanada Amerika'da ng Siao-ping'e eşlik edecek. En e 
ABD ile Çin'in 1 Mart 
1979 tarihinde karşılıklı 
olarak büyükelçi atama 


Rusya, ABD'nin 
Suudi Arabistan'a F-15 uçakları 
| göndermesine karşı çıkıyor 


MOSKOVA/RİYAD 


Sovyetler Birliği'nde yayınlanan "Pravda" gazetesi, ABD'nin Arap ve İran petrollerini kontrol altında tutmak için Suudi Arabistan'a F—15 savaş uçakları gönderdiğini iddia etti. 


Gazetede Pavel Demchenko imzasıyla ç.kan yorumda, Washington'un kuvvet gösterisinin aslında doğrudan İran'daki olaylarla ilgili olduğu ve F—15 uçaklarının gönderilmesinin, ABD'nin İran ve Araplar üzerindeki baskısını gösterdiği iddia ediliyor. 


öte yandan ABD'nin Suudi Arabistan'a gönderdiği F—İ5 uçakları göste- 


ri uçuşları yaptı. Gösterilerde Veliahd Prens Fahd da bulundu. 


53 KALEM MUHTELİF VASITALAR İÇİN 
OTO YEDEĞİ SATINALINACAKTIR Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıda adreslerden alınabilir. 
1- KARABÜK'TE: Demir ve Çelik Fabrika- 


ları Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdür 


gümüz. 


2. İSTANBULDA: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. 
Yalıköşkü Han Kat: 4-5'deki Mümessilliğimiz. 

3- ANKARA'DA Küçükesat Büklüm Sokak No: 22'deki Mümessilliğimiz. 

İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif rnektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte engeç 7 ŞUBAT 
1979 ÇARŞAMBA günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Mümessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulunmaları: ilan olunur. 


Basın: 10452 - 77 


BAKIRKÖY İKİNCİ SULH 
HUKUK HAKİMLİĞİN DEN 
(İLAN) 


Dosya No: 1976/1498 


Davacı İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü vekili 


tarafından Necdet Yılmaz aleyhine açılân 


davasında; 
stanbul 


liğe karar verilmiş 


olduğundan, 


azminat 


Beşiktaş, Camialtı sok. No:1 adresinde ikamet ettiği bildirilen davalı Necdet Yılmaz'a çıkarılan davetiyenin teblig edilemediğinden ilanen teb- 


işbu davanın 


duruşması olan 15.3.1979 günü saat; 11 de mahkemede hazır bulunmanız, belge ve vesikalarınızı İbraz 


etmeniz, ge elin ve diğiniz takdirde H. 

gereğince duruşmanın ve bu surette 


mak üzere İLAN OLUNUR 


diyeceklerinizi bildirme - 


U.M.K.nun 509 ve 510 cu mad. 
ıyabınızda devam olunacağı arar verileceği teblig yerine kaim Ol- 


Basın: 264 -81 


Nikaragua’ da 


Somoza” ya karşı 


direniş şiddetleniyor 


MANAGUA (AA) 
Bir Nikaragua askeri yetkilisi, geçen pazar günü Somoza'ya bağlı kuvvetlerle Sandinis- ta gerillalar arasında çıkan çatışmada 15 gerilla- nın öldürüldüğünü iddia etti. 


Bölgedeki gözlemciler, söz konusu çatışmanın, geçen Eylülde 1500 
kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmadan sonra, en büyük ikinci olay olduğunu belirtiyorlar. 


Bilindiği gibi, Guatemalalı ve Dominikli arabulucularla Somoza arasında bir süre önce yapılan görüşmeler bir soruç vermemiş, Somoza, muhalefetin taleplerini yerine getirmeyi reddetmişti. 


işlemlerini tamamlayaca- 


ğı bildiriliyor. 


FRANSA-ÇİN 
NÜKLEER İŞBİRLİĞİ 


Fransa ile Çin arasında nükleer alanda işbirli- 


ğini öngören bir anlaşma 15 Ocak günü Pekin' 
de imzalandı. 


Anlaşma, Çin Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Yu Çen ile, Çin'i ziyaret etmekte olan 
Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Araştırma Enstitüsi Müdürü profesör Horowitz tarafından imzalandı. 


Bilindiği gibi Fransa ve Çin, nükleer silahların yaygınlaştırılmasını sınırlayan ve yerüstünde nükleer denemeler yapılmasını yasaklayan anlaşmayı imzalamayı reddetmişlerdi. Her iki ülke de, “nükleer tekel ve şantaja karşı" kendi nükleer güçlerini geliştirmelerinin gerekli olduğunu açıklamışlardı. Fransa ve Çin, ancak tüm nükleer silah stoklarının topyekün yokedilmesini (o öngö-en bir anlaşmayı imzalayabileceklerini belirtmişlerdi. 


İNGİLİZ—ÇİN 
TİCARET ANLAŞMASI 


İngiltere Hükümetinin kısa bir süre içinde Çin Halk Cumhuriyeti ile geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalamaya hazır olduğu bildirildi. 

İngiliz mali çevreleri- nin görüşlerini yansıtan "Financial Times" gazetesinde konu ile ilgili olarak yayınlanan haberde, görüşmelerin son aşama- ya geldiği ve beş yıllık bir süre içinde 15 milyar Sterlinlik bir ticaret hacmini öngören anlaşmanın gelecek ay imzalanabileceği bildirildi, 


Gazeteye göre anlaşma, büyük bir olasılıkla, İngiliz Sanayi Bakanı 
Eric Oo Varley'in Şubat ayında Pekin'e yapacağı ziyaret sırasında imzalanacaktır. 


ŞANTAJA VE 
TEHDİDE KARŞI 
BATI AVRUPA'NIN 

TUTUMU 


Hatırlanacağı üzere 
Çin Halk Cumhuriyeti nin dış politikası uzun süredir Kremlin yönetimini son derece rahatsız ediyordu. Çin, hem bütün ülkeleri Sovyetler Bir- 


liği'nin (o yayılmacılığına ve hegemonyacılığına karşı birleştirmek için 


çaba sarfediyor, hem de Batı Avrupa ile ticari ve iktisadi. ilişkilerini güçlendirerek kendi ekonomisinin de gelişmesini sağlıyordu. 

Brejnev, Çin ile Batı Avrupa arasındaki ilişkilerin Moskova'yı tecrit ettiğini tespit edince, Fransa, İngiltere ve Almanya devlet ve hüküwet başkanlarına bir tehit mektubu gönderdi. 
wektupta Çin'i suçlayan Brejnev, bu üç ülkenin içişlerine karışarak Çin'e yapmayı tasarladıkları satışlardan vazgeçmelerini istedi. 
Ancak Brejnev'in mektubu Çin ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini engelleyemediği gibi, bu ülkelerin Moskova'ya karşı daha kararlı tutum almalsrını sağladı. 


İSRAİL 


BEYRUT (ANKA) 


İsrail komandoları, 
Güney Lübnan'daki hir Filistin göçmen kampına saldırdılar. 


Irak Haber Ajansı, karadan ve denizden açı- 


lan yoğun topçu ateşinden Sonra, 300 İsrail komandosunun helikopterlerin desteğinde Sur kentinin guneyınde sahile çıkarma yaptığını bildirdi., Ajans, çe'in bir mücadeleden sonra saldırganların püskürtüldü- 


Petrol zammından muaf tutulmalarını isteyen 


Bloksuz ülkeler, petrol zammından etkilenmemek için bir eylem grubu oluşturdular 


COLOMBO ( `NKA—DPA) 

OPEC'in petrol fiyatlw:na yaptığı zammın gelişmekte olan ülkeleri etkilememesini sağlamak üzere, Bloksuz ülkelerin bir eylem grubu kurdukları bildirildi, 

Srilanka Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada,Dışişleri Bakanı Hameed'in öncülüğünde kurulan eylem grubunun, konuyla ilgili olarak Bloksuz ülkeler eşgüdüm bürosunda ön çalışmalar yaptığını belirtti ia 

Bilindiği gibi, Srılankip Bişişleri Bakanı Hameed, OPEC, üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarina başvüra. « rak, gelişmekte olan ülkelerin petrol zammından muaf tutulmasını istemişti. 

SRİLANKA BAŞBAKANI: HİMAYECİLİĞE SON 

Bloksuz Ülkeler Asya Grubunun Srilanka'nın başkenti Colombo'da yapılan toplantısında konuşan Sri- 


söyledi. 


lerinin 


BICAITARY GINIAB, 
D IM ANE NANA 


lanka Başvakanı Premadasa, gelişmiş ülkelerin himayeciliği halinde dünyanın 1930 yılındakine benzer bir buhranla karşılaşacağını 


sürdürmeleri 


“Dünya nüfusunun üçte ikisi bizim çatımız altında yaşıyor" diyen Srilanka Basbakanı, arasında işbirliğinin geliştirilmesi gezektiğini belirtti, 

ULUSLARARASI DEMİR—ÇELİK 

KONFERANSI 

, — Hindistah'rtr Vaşkenti Yeni Delhi de toplanan Uluslararası Demir-Çelik, Körfetansında, Üçüncü: Dünya ülke-. 
demir-çelik artırmaları istendi. 

Konferansın açış konuşmasını yapan Hindistan Çelik Bakanı Biju Patniak, "dünya çelik sanayiinin bir doyum noktasına geldiği" yolundaki Batılı ülkelerin propagandasına itibar wdilmemesini istedi. s 


Asya ülkeleri 


üretimini 


l 


& a X 
X CHAIRMAN 


Bloksuz ülkeler Srilanka Toplantısından bir görünüş. Bloksuz Ülkeler, 20 yu aşkın bir süreden beri, dünya emperyalizmine sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı mücadelenin başını çekiyorlar. Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen mücadele- 


sinin kararlı savunuculuğunu yapıyorlar. 


Bir Çek generalinin açıklaması: 


Rusya, İsveç'i 48 saatte işgal 


etmeyi hedefliyor 


© İsveç Genelkurmay Başkanı, saldırının Sovyet yayılmasını hızlandıran değil, geçiktiren bir adım olacağını söyledi 


ABDULLAH GÜRGÜN, STOCKHOLM'den bildiriyor 


Geçtiğimiz hafta İsveç basınında, Sovyetler Birliği'nin askeri hazırlıklarına ilişkin bir haber yer aldı. Habere göre Sovyetler Birliği İsveç'in bütün ekonomik ve siyasi kurumlarını 48 saat içinde ele geçirmeyi hedefliyor. 

Konuyla ilgili açıklama, 1968 yılında ABD'ye kaçan Çek Generali Jan Sejna tarafından yapıldı. 
General Sejna'nın Barometern gazetesine verdiği bilgilere göre, Rusya, Norveç ve Danimarka'daki NATO üslerini ele geçirmek için önce İsveç'i işgal edecek. 

Sovyetler Birliği'nin saldırı ve işgal planı şöyle; 

— Zirhlı birlikler paraşütle Östersund, Mariefred - Eskilstuna bölgelerine indirilecek. Bu bölgeler, İsveç başkenti Stockholm'e en yakın stratejik noktalar. 

— Sovyet, Polonya, 
Doğu Almanya birlikleri 


— ZA kay 


İsrail Romandolarının karadan ve denizden açlıklerı yoğun lopçu ateşi sonunda Filistinlilerin Reşidiye kampında birçok ev tahrip oldu 


YİNE BİR FİLİSTİN 
KAMPINA SALDIRDI 


© Helikopterlerin desteğinde Sur kentinin güneyinde sahile çıkarma yapan 300 komando, geri püskürtüldü @ İsrail'in Camp David benzeri yeni bir zirve istediği bildiriliyor 


günü haber verdi, Çarpışmalar sırasında birçok ev tahrip oldu ve çok sayıda Filistinli yaralandı. 


Israil ordu sözcüsü, saldırı ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmazken, İsrail'de yayın-Aanan "Yedioth Ahranoth" gazetesi, İsrail komandolarının (o Reşidiye kampındaki bazı tesisleri topçu ateşi ile yok ettik-İerini yazdı, 


ISRAIL YENİ BİR 
ZİRVE İSTİYOR 


İsrail bir yandan Filistinlilere karşı saldırilarını sürdürürken, öte yandan da Orta Dəğu barış görüşmelerinin yeniden başlaması için yeni bir zirve istiyor. 


Konu ile ilgili haberi veren İsrail'in etkili gazetelerinden "Maariv", 
ABD Başkanı Carter'ın özel temsilcisi Alfred Atherton'un Mısır ve İsrail yetkilileri ile yapacağı görüşmelerin "'vakit kay- bi" olacağını yazdı. 


Haberinin yetkili kay- 
.naklara dayandığını yazan "Maariv' gazetesi, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat,” İsrail Başba: kanı Menahem Begin ve 
ABD Başkanı Carter arasında Şubat ayında yeni bir zirve toplanabileceğiğini iddia ediyor, Zirve- nin yeri konusunda da bilgi veren gazete, zirve- nin Washington'da yapılacağını yazdı. 


ISRAIL, İŞGAL 
ALTINDAKİ, 
TOPRAKLARDA YENİ 
ASKERİ ÜSLER 
KURMAYA KARARLI 
OLDUĞUNU 
TEKRARLADI 


Bu arada bir açıklama yapan İsrail Hükümeti sözcüsü Arie Noar, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde yeni askeri üsler kurmaya kararlı olduğunu tekrarladı. İsrail Hükü- 

.metinin bu yoldaki kararını bir ay önce aldığını belirten sözcü, Camp David anlaşmalarında öngörülen "yeni yerleşim merkezleri kurmama" süresinin 17 Aralıkta s9- na erdiğini söyledi. 


ejna. . . 


Çek Generali Ja 
Baltık kıyılarına çıkartma yapacak, En büyük kuvvetler Gaevle körfezine, Stockholm'e ve Umea'ya çıkarılacak. 

— Bazı birlikler, gemi ile Güney İsveç kıyılarına gönderilecek. 

— İsveç savunmasını etkisiz hale getirmek için, tüm İsveç'te Beşinci Kol aracılığıyla sabotajlara girişilecek. 

Sovyet planının basında açıklanmasından sonra bir demeç veren İsveç Genelkurmay Başkanı Lennart, Rusların böyle bir plana sahip olmasında şaşılacak bir şey olmadığını söyledi. İsveç'in hem ülkenin içlerinden, hem de kıyılarda savunmasını güçlendirdiğini belirten General Lennart, "İsveç'- e saldırı, Rusların Avrupa'daki istilasını hızlandıran değil, geciktiren bir adım olacaktır" dedi. 


BAYRAMINIZ 


KUTLU OLSUN! “ŞAP 
Reha Akbay 


Şah kaçtı. Pehlevi sülalesi yok artık İran'da “Mecburi izin''deler bundan böyle 

Abadan'ın işçisi, Tebriz'in köylüsü bayram yapıyor: Bayram yapıyor Tahran'ın çarşı esnafı, Tahran sokakları mahşer gibi. Rengarenk. 

Ve Acemi ve Azerisi, ve Mahabad'ın Kürdü bayram yapıyor bugün İran'da: Ellerinde çiçekleri, dudaklarında bağımsızlık ve özgürlük türküleriyle: “Şah'e Birun Kerdim! İnest Azedi!” (*) 

Meğer böyle olurmuş İranlının bayramı. Meger böyle yaşarmış İranlı kurtuluşun sevincini, yudum yudum, an be an. Gelin, hele bir görün. 

Kadınlara bakın: Gözlerinde birikmiş bütün bir ömrün sevinci. Halkın öfkesimi yoğurdular elleriyle yıllarca. Halkın öfkesini taşıdılar sırtlarında, günler, aylar, kilometreler, boyu. Şimdi halkın sevincini yaşıyorlar, kocaman kocaman, kara mı kara gözlerinde. Acılar ta derinlerde kalmış. 

"Döneceğim" diyormuş Şah, "şimdilik gidiyorum.” 

Hele şuna bir bakın. Karanlıkta ıslık çalıyor İran'ın yüz karası. Bilmez mi ki artık dönemeyecek İran'a? 

Bilir bilmesine de, bunca saltanattan sonra yuvarlanıp gidivermek kolay mı? 

"Gözüm arkada kalmayacak” dermiş İran Şah'ı, "ardımda has adamlarımı bıraktım da geldim." 

Bıraktıkları da üç-beş Şah artığı. Şah'ı, Şehinşah'ı pes ettirmiş İranlı, onlara mı pes diyecek? 

Babası Rıza, kendisi Rıza, oğlu Rıza: Topuna birden yol vermiş Abadanlı Rıza, Isfahanlı Rıza, Tebrizli Rıza. Geride kalanın ne hükmü kalmış ki. 

“Şah tatile çıkıyor" dermiş Şah'ın damadı: Washingtonlu Ardeşir Zahidi. "Temelli gidecek olsa veda törenleri düzenlenir''miş ardından. 

“Veda törenleri" düzenlenirmiş, öyle mi! 
İşte size şaşalı bir "veda" töreni. Ama bu kez Şah'ın merasim kıtası değil, Şah'ı “uğurlayan”. 
Milyonlarca ve milyonlarca halk doldurmuş Tahran sokaklarını. Ve bu kez, onbinlerin kanı değil, sevinç gözyaşları ıslatıyor Jale Meydanı-TN we 


##* 

Denecek her şeyi siz çoktan söylediniz. Diyecek sözümüz yok sizlere; kadınlar, erkekler, İran'ın evlatları! 

Bayramınız kutlu olsun! 

Bayramımız kutlu olsun! 


(*) “Şah'ı da kovduk! İşte Özgürlük!" 


ii 


U EEE Af Örgütünün mra "Latin Amerikalı din adamları, siyasi tutukluların àkibefiyle 


ilgilenmelidir” 


ROMA (AJANSLAR) 

Uluslararası Af Örgütü, Latin Amerika'da görev yapan Katolik din adamlarına çağrıda bulunarak, gözaltına alınan, işkence edilen, öldürülen ya da kaybolan siyasi tutukluların akibetleri ile ilgilenmelerini istedi. 

Af örgütü tarafından Roma'da yayınlanan bu çağrı, ay sonunda Meksika'da toplanacak olan Latin Amerika Din Adamları Kongresine gönderilecek. 

örgütün çağrısında, Latin Amerika'da halen en az 
17 bin siyasi tutuklu bulunduğu, 30 bin kişinin de 
kaybolduğu belirtildi. 

Bildiride, Katolik kiliselerinin çoğu kez zamanın-! 
da müdahale ederek, birçok siyasi tutukluyu mutlak ölümden kurtardıkları görüşü de yer aldı. 

ARJANTİN'DE SON ÜÇ YILDA 
4881 kişi KAYBOLDU 

Öte yandan, Insan Hakları Daimi Birliği tarafından, yapılan bir açıklamada, Arjantin'de, Videla diktatörlüğünün işbaşına gelmesinden bu yana kaybolanların sayısının 4881'i bulduğu belirtildi. 

Açıklamada, kayıp kişilerin ya kaçırıldıkları ya da esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldukları görüşü yer alıyor. Açıklamaya göre, kayıp kişilerle ilgili olarak Videla'ya verilen başvuru dilekçesindeki imza sayısı 37 binden 41 bin 500'e çıktı. Ancak bu dilekçeye henüz bir cevap verilmedi. 


Bolivya'da hükümet istifa etti 


LA PAZ(AA) 

Bolivya'da askeri hükümet, 24 Kasım günü bir darbe ile işbaşına gelen General Padilla'ya istifasını sundu. 

Çalışma Bakanı Albay Ramirez, olağanüstü hükümet toplantısından sonra yaptığı açıklamada, istifa için herhangi bir baskıya uğramadıklarını söyledi. 

Hükümetin istifasından sonra, Başkan Padilla'nın kuvvet kumandanlarını acele toplantıya çağırdığı bildiriliyor. 


r 


işveren 1980 yılına greve katılmamış işçilerle girmek istiyor! 


Adana Temsa patronu, işçi çıkarmaya hız verdi 


© Temsa’ da işveren yeni imzalanan sözleşmeden işçilerin yararlanmaması için her gün iki-üç kişiye çıkış veriyor 


ADANA (ÖZEL) 

Sabancı Holding'e bağlı Temsa işvereni işçilerin 1977 yılında çıktakları ''Hak Grevi"'nden bugüne kadar 150'den fszla işçiyi işten çıkardı. 


iurk Metal Sendikasının yetkili olduğu iğyerinde 1977 yılında işçiler haklarını almak için greve çıkmışlar ve uzun bir mücadele yürüeek haklarını almışlar- 
1, 


İşveren grevden sonra çeşitli aralıklarla üçer dörder kişilik gruplar halinde bugüne kadar 
150 işçinin işine son 
verdi. Çıkışı verilen işm 


MENSA i$ÇiLERİ, 
ATILAN 


ARKADAŞLARININ 
GERİ ALINMAYI IÇIN 
DIRENİŞ YAPTILAR 


ADANA (ÖZEL) 
Men-Sa Fabrikasında çalışan işçiler işten atılan eski temsilci Mustafa Keskin'in çıkışının verilmesi üzerine 15 Ocak günü sabah vardiyasına girerken direniş yaptılar. 
İşçiler arkadaşlarının iş ten atılmasını protesto ederek işe geri alınmaları nı istediler 


çiler 'lürk Metal Sendikasına gittiler, ancak sendikadan "Tazminat ödeniyorsa bizim yapacağımız bir şey yok" cevahını aldılar 


ÖZELLİKLE DEVRİMCİ 
İŞÇİLER HEDEF 
ALINIYOR 


İşçi çıkarmaya devam eden işveren özellikle devrimci işçileri hedef alıyor. İşveren ayrıca atılan işçilerin yerine taşaronlar alıyor ve böylece işçilerle taşaronları karşı karşıya getirerek fabrikadaki birliği parçalamayı hesaplıyor. 


Öte yandan işyerinde çalışan işçilerin sayısında orantılı olarak belli bir sayıda sakat işçi çalıştırmaya mecbur olduğu halde,bu yasayı hiçe sayarak tek kolu olmayan, bir işçinin işine son verdi. İşi- ne son verilen işçi kolunu aynı fabrikadaki bir tezgaha kaptırarak yitirmişti. 


İŞVERENİN 
HESAPLARI 


Temsa işvereni 1980 
yılına kadar greve katılan işçilerin tümünü atmayı planlıyor. Yeni projeler alan işveren işletmeyi genişletmeyi de amaçlyor. Ancak genişleteceği işletmede greve katılmış işçi bulunmaması 


için işçileri atıyor, Sendi- 
9 


@ Türk Metal Sendikası yetkilileri, kendilerine başvuran işçilere “biz bir şey yapamayız. Tazminat veriyorsa, atar” diyorlar 


ka ile imzaladığı toplusözleşme de 1979 yılı sonunda bitiyor. 


Böylece işveren 1980 
yılına greve katılmamış, aralarında birlik olma- 


yan, aksine taşaronlarla çelişkisi olan asgari ücretle çalışmayı kabul eden işçiler ve kendi lehine imzalanmış yeni bir toplusözleşme ile girmek istiyor. 


Hollanda'da polis büyük çapta operasyonlarla turist işçi avına çıktı 


1975 affı kapsamına alınmak için 100 işçinin açtığı dava 
Hollanda’ daki 30 bin turist işçiye de yerleşme olanağı sağlayacak. Polis operâsyonlarının nedeni buna bağlanıyor 


NİYAZİ TERZİ 
HOLLANDA'DAN bildiriyor 
Hollanda'da 1975 yılında turist işçilerle ilgili çıkarılan af yasası kapsamına giren 1000 kadar işçinin yasadan yararlandırılmalarını sağlamak amacıyla açtıkları davanın turist işçiler lehine sonuçlanması olasılığı üzerine, Hollanda polisi yoğun bir turist işçi avına girişti. Ülkede bulunan ve çoğunluğunu 


Çalışma Bakanlığı; uzlaştırma önerilerini reddedemeyecek! 


Bank-iş 1976” da 
Çalışma Bakanlığına karşı açtığı davayı Danıştayda kazandı 


Türkiye Banka, Sigorta, Büro İşçileri Sendikası (Bank-İş)'in 1976 yılında Çalışma Bakanlığına karşı açmış olduğu dava sonuçlandı ve Bakanlığın 


uygulaması iptal edildi. 


İSTANBUL (AA) 


,Bank-Iş, 1976 yılında Tam Sigorta A.Ş. ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdürürken anlaşmazlık çıkmış ve sendika "uzlaştırma toplantısı yapılması" istemiyle Çalışma Bakanlığına başvurmuştu. Ancak Bakanlık, bu isteğin ancak özel yargıcıya gidildikten sonra yerine getirilebileceği yanıtını 


vermişti. 


Sendikanın bu uygulamanın iptali için Danıştay'da açtığı dava 8. Daire tarafından şu şekilde karara bağlandı: 


"275 sayılı yasa ile Çalışma Bakanlığına verilen görevler arasında Uzlaştırma Kurulunun düzenlenmesi de mevcuttur 


"Anılan Bakanlığın bu görevini şu ya da bu nedenle özellikle anlaşmazlik konusu olayda olduğu gibi özel hakeme başvurmak suretiyle yerine getirmeme yetkisi yoktur Bu itibarla davacı sendikanın uzlaştırma kurulunu toplaması için yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemin yasaya aykırılığı nedeniyle iptaline oy birliği ile karar verildi." 


Sözkonusu karar işçilerin "Hak Grevi' 


tiaçısından dalehte bir yorum getirmektedir 


İki dilin alfabesizleri 


Yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitim sorunu 


NE TÜRKÇEYİ, 

NE DE ALMANCAYI 
DOĞRU DÜRÜST 
KONUŞABİLEN 

400 BİN ÇOCUK... 


* Büyük bir basıbozukluk içindelumpen proletarya olmaya namzet çocuklarımız... 


Uzun bir zamandır, yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının eğitimi sorunu üstüne bir araşlırma-röpotlaj hazırlamak için çalıştım. 
Bilgi topladım. Yeterli bilgi toplama içinde zorluklarla karşılaştım 


Alman yetkilileri, durumun “vehamelini" 
örtbas etme telaşı için deler. “Biz birçok okul müdürüne, yabancı gazetecileri okula sokmamaları için talimat verdik. Zira onların ne yazacaklarını bilmiyoruz” diyen Bakanlık müfelttişlerinden Bayan Brader de aynı telaş içindeydi. Gerçi biz Bayan Brader'in konuyla ilgili görüşlerini aldık, Ancak yazıda bu görüşmeye yer vermedim. Cünkü söylediği bin kelimeden "ancak birisi doğruydu. 
O da şu: ".. .Alman toplumuyla kaynaşmaları şartıyla ana dilde öğretime evet..." 


Çocuklarımızın Alman toplumuyla nasıl kaynaşacakları sorusuna ise hiç kimse cevap 


bulamıyor. 
gerçeği o vurgulamakta yarar var: Eşitsiz bir öğrelimde kaynaşma olamaz. 

Hazırladığım bu yazı, sadece durumun karmaşıklığını göstermekten öte bir adım değil. 
Ancak cözüm bulunmavnda bir uyarı niteliğindedir 


Ancak şu 


olarak bilinen grevlere çıkabilmele- 


Hazırlayan: Halit Ayaroğlu 


Türkiyeli çocuklar yurtlarından uzakta yabancı bir ülkede eğitimden yoksun büyüyorsa, suç herhalde onların değil 


Araştırmamız sırasında bize yardımcı olan eğitimcilere teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Fakat Bakanlığın talimatına rağmen, bizi müdürü olduğu okul- dan üç kez kapı 'dışarı eden Bay Kluger'e ve görüşmek için randevu istediğimizde bize aylarca sonra randevu veren bazı okul müdürlerine de, her şeye ragmen teşekkür ederiz 


Almanya'da her yedi kol işçisinden birinin yabancı işçi olduğu söylenir. Bu "yedinci adamlar" içinde ise, 
517 bin 467 rakamıyla 
Türkiyeli işçiler başta gelir 

Peki bu "yedinci adam''ın çocuğu, Alman çocuklarının kaçta kaçıdır? Nasıl yaşarlar, ne gibi bir eğitimden geçerler, sorunları nedir? 

Biz bu yazıda, kang- 


Yurdumuzun pırıl pırıl çocukları Almanya'da eşine az rastlanan bir tecrit zinciri içinde ezikliği ve unutulmuşluğu yaşıyor 


renleşmiş eğitim sorunu üstünde duracağız. 

Almanya'da, Türkiyeli işçilerin, 06 yaşları arasında 180 bin 
360, 7-412 yaşları arasında 206 bin olmak üzere toplam 386 bin 
360 çocuğu yaşamaktadır. (Tablo 1) 

Kendilerini karanlık bir geleceğin beklediği yaklaşık 400 bin çocuk... 

Doğru dürüst bir eğitim göremeyen, ne kendi dili Türkçeyi ne de Almancayı konuşabilen almanca bilmedik lerinden "geri zekalılar" okuluna gönderilen, 

Sırf yabancı işçi çocuğu olduğu için binbir ayrıcalığa tabi tutulan, 

Büyük bir başıbozukluk içinde, geleceğin lumpen proletaryası olmaya namzet çocuklar, bizim çocuklarımız... 400 bin çocuk.. 

Bu çocukların söz- de eğitiminin içinde bulunduğu çıkmazı görmek icin, her şeyden önce Almanya'da uygulanmakta olan eğitim sistemini kavramak gerekir 


YARIN: 
ÇOCUKLARIMIZI 
GERİ ZEKALI 
OKULLARINA 
SÜRÜKLEYEN 
BİR SİSTEM. .. 


Türkiyelilerin oluşturduğu 30 bin kadar turist işçinin de bu karardan yararlanarak, af kapsa- mı içine alınmaları imkanı belirdiğinden, Hollanda polisinin büyük çapta bir operasyon başlattığı bildiriliyor. 
Hollanda polisinin çıkabilecek aftan mümkün olduğu kadar az turist işçinin faydalanması için bu tür geniş operasyonlara gittiği belirtiliyor. Polis, sokaklarda, yollarda ve hal- ka açık yerlerde sürekli pasaport kontrolü yapıyor, Yabancılara ait evler ve pansiyonlar sık sık basılıyor, Oturma izni olmayan işçiler gece yanları üstlerini bile giyinme- den polis bürolarına götürülüyorlar, Ayrıca Hollanda polisi bu uygulamalarını televizyonda yayınlatarak ülkedeki yabancıları psikolojik baskı altına almaya çalışıyor. 
Bu arada polis baskınlarından dolayı yabancı işçilerin tedirginlik içine sürüklendikleri, bundan özellikle yabancı işçilerin çocuklarının psikolojik yönden kötü bir biçimde 


«tkilendikleri bildiriliyor. 


HOLLANDA'DAKİ 
DEMOKRATİK 
KURULUŞLAR 

YABANCI İŞÇİLERİ 

DESTEKLİYOR 

Turist işçilerin üzerindeki baskılara karşı çıkan demokratik kuruluşlar, "sınır kapılarını tutmakla, yabancılara terör estirmekle, evlerini basmakla bu sorun çözülemez" diyorlar. Demokratik kuruluşlar yaptıkları açıklamalarda turist işçilerin yaşama ve çalişma koşullarından ör- 


nekler vererek düşük ücretle, sigortasız ve ağır işlerde çalştırılan turist işçilerin sorunlarının sadece 600 bin yabancı- yı değil, Hollanda halkını da ilgilendirdiğini belirtiyorlar. Hollanda' daki demokratik kuruluşlar basında da yer alan açıklamalarında büyük sosyal patlamalara yol açabilecek bu durumun bir af çıkarılarak turist işçilere insan hakları nın sağlanmasıyla önlen« bileceğini, (o yabancıların. 
bu yöndeki mücadeleleri ni sonuna kadar destek lediklerini bildiriyorlar Kuruluşların açıklamala rınua Hollanda polisinin uygulamalarına derhal son verilmesi talebi de yer alıyor, 
DEDFT'TE 70 
YABANCI İŞÇİ 
KALDIKLARI 
PANSİYONDAN 
ATILIYOR 
Diğer yandan Hollan da'nın Dedft kentinde 
70 kadar işçinin barındığı bir pansiyon 1 Şubatta kapanacağı gerekcesiyle işçileri sokağa atıyor, Pansiyon sahibi yeterli Kâr elde edemediğini öne sürerek, işçilerin bu tarihte pansi yondan aynlmalarını is tedi, Ancak 70 işçi bir açıklama yaparak pansi yondan çıkmayı kabul etmediklerini bildirdiler Konut sorununun bir kangren olduğu Hollan da'da yetkililer özellikle yabancı işçilerin barınma Oo gereksinimlerini karşılayacak önlemler almıyorlar. Bu yüzden Hollanda'da çalışan yabancı işçiler ev ve pansiyon gibi barınacak yer konularında büyük sıkın- 


„tı çekiyorlar. 


vardı. 


ması gerektiğini söyledi. 
Cansız, birtakım sedilen, 


bildim: 


dinizi 


olan mayınız"', 


sayılardan, yüzdelerden yakınmalardan öteye geçmeyen sırasında, güçlükle söz hakkı alarak şunları söyleye- 


"İki Nesil” 


Miray Yılmaz 


Geçen ay içinde Almanya'nın Loccum şehrinde Protestan Akademisi tarafından düzenlenen "İkinci Nesil" adlı 3 gün süren bir toplantı yapıldı. 

Konu, Almanya'daki yabancı işçi çocuklarının sorunları şeklinde ele alınmak istendiyse de, çoğunluğun konuya bakış açısı nedeniyle, bu çocukların ortaya çıkardıkları sorunlar olarak belirdi. 

Toplantıya katılan 71 kişi arasında ikisi Türk olmak üzere 11 yabancı da bulunmaktaydı. Katılanlar arasında ayrıca siyasi parti temsilcileri, Nii Eyaleti İçişleri Bakanlığından bir görevli, federasyonundan bir temsilci ve birçok bilim adamı 


dersachsen veren kon- 


Toplantıyı yöneten Dr, Ermert, yaptığı açış konuşmasında konunun önemini vurgulama! 
bancı işçi çocuklarının çığ gibi büyüyen sorunlarının, tıkırdayan bir saatli bombaya benzetildiğini hatırlat - tı, Daha sonra söz alan Eyalet İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Dr, Gaaz, genellikle yabancılar yasasını savundu. 
Ancak kendisine yöneltilen sorular karşısında yer yer tutarsız cevaplar vermesi homurdanmalara yolaçtı, Bunun üzerine uygulamadaki bazı aksaklıkların giderilebileceğini, fakat yabancılar yasasının toptan suçlanma- 


için, ya- 


bahtoplantı 


iz büyük güçlükler içinde yaşayan ve güçlükleri gittikçe artan bir nesli düşünerek değil, tıkırdayan saatli bomba patlar da bize zarar verir mi diye kendüşünerek konusuvorsunuz, Bu şekilde belki böyle bir patlamanın verebileceği zararlara karşı önlemler arayıp bulabilirsiniz. Ama bu toplantının adı 'İkinci Nesil'in sorunlarıyla ilgilendiğinizi san- 


Toplantı sırasında ortaya çıkan önemli bir gerçek de, siyasi partilerin, yabancılarla ilgili konulara el atarken, siyasi sömürü nedeniyle birbirlerinden çekinmeleri oldu, Bu da Alman seçmenlerinin, yabancılara daha fazla haklar verilmesine karşı çıkacakları kuşkusunun yolaç tığı acı bir gerçekti. 

şte bu gerçek değişmeden, yabancılar, için olumlu 


bir şeyler beklemek saflık olur. 


ÇALIŞMA BAKANLIĞININ 
YURT DIŞINDAKİ ÇOCUKLARIMIZIN SAYISINI GÖSTEREN TABLOSU 


F.Almanya 
Fransa 
Avusturya 
İsviçre 
Danimarka 
Belçika 


10.200 
450 
4.551 
.900 
4.050 
14340 
3.263 


Hollanda 
İsveç 
İngiltere 
Libya 
Avustralya 
Diğerleri 


TOPLAM 221314 


7-12 


206.000 
12.800 
1.800 
4.000 
1100 
2950 
15.846 
4236 


TOPLAM 


386360 
23.000 
2.500 
8.551 
1 900 
7.000 
30.186 
7.499 
140 
350 
1.050 
1.200 


248.172 o 469486 


Çalışma Bakanlığının verilerine göre , yurt dışındaki işçi çocuklarının, işçilerimizin çalıştığı ülkelerde, eğitim öncesi ve eğitim çağına göre 


dağılımı. (31.12.1977) 


Cumhuriyet Senatosunda CHP'nin görüşlerini 


açıklayan 


MÜLAYIM: “TÜRKİYE, 
KAMP ARAMIYOR" 


©Ecevit: "Dış destek bakımından çok umutlu bir 


aşamadayız” 


HABER MERKEZİ 
Cumhuriyet Senatosunda, dış politika konusundaki önerge görüşülürken CHP Grubu adına 


konuşan Ziya Gökalp 
Mülayim Türkiye'nin kamp aradığı yolunda 


ki eleştirilerinin doğru olmadığını söyledi. 

CHP Senato Dışiş leri Komisyonu Başkanı Mülayim şöyle konuştu 

Gerek ABD, gerekse Sovyetler Birliği ve bü: tün Üçüncü Dinya ülkeleri ile ekonomik ve siyasal ilişkilerin geliş tirilmeye çalışılması önergede iddia edildiği gibi yer ve kamp arama değildir. Ulusal Kurtuluş Savaşını 1920'lerde yapmış olan Atatürk Türkiye'âinin dünyadaki gerçek onurlu yerini alma hareketidir. 

Mülayim muhalefetin 
Ege, Kıbrıs ve AET sorunlarında pasif bir polilika izlediğini kendileri- nin ise dinamik bir tutum içinde olduklarını. savundu. 

Mülayim Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda da şunları öne sirdü, "Lahey Adalet Divanının Ege ile ilgili kararının etkisiyle Yunanistan' ım sürdüregeldiği oyalama politikasını bir yana bırakarak, anlamlı müzakereler yapmak üzere ciddi biçimde Türkiye ile bir masaya oluracağını içtenlikle umud edi- 


© Toker: Ecevit hükümeti, dış politikada ne yapacağını 


bilemez hale geldi 


voruz. Mülayim, Kıbrıs'la ilgili planı habul etmelerinin sözkonusu olmadığını da savunarak, "her ülke Kıbrıs'la ilgili bir plan hazırlayabilir" dedi. 

Cumhuriyet Senatosu- nun dünkü birleşiminde, Türkiye'nin dış ilişkileri konusundaki genel görüşmeye geçmeden önce gündem dışı bir konuşma yapan Sivas CHP Senatörü Muhittin Taylan, "ül kemizde anarşiyi kışkır- 


tan, Türkiye'yi bağımlı kılmak için ırkçılık ve 


mezhepçiliği körükleyen dış kaynaklar vardır" dedi. 
MİLLİ BİRLİK GRUBU 
ADINA ÖZGÜR'ÜN 
KONUŞMASI 


Milli Birlik Grubu adına konuşan Tabii Senatör Selahattin özgür de, "Bir yıllık dış politika bilançomuzun Zararla kapanmadığı kanısındayız" şeklinde konuştu. 


METİN TOKER'İN 
KONUŞMASI 


Genel görüşmede hükümetin dış politikasını eleştiren Kontenjan Senatörü Metin Toker ise, "Dış politikada umut verici bir tarzda işe başlayan Ecevit hükümetinin, bir süre sonra ne yapacağını bilemez hale geldiğini" öne sürerek, "Bunda, Ecevit iktidarının ekonomik bakımdan çok sıkı- 


şık bir Türkiye devralmasının etkilerini görüyoruz" şeklinde konuştu. 

Diplomasinin kuralları ile ekonominin kuralları- nın farklı olduğunu savunan Toker, konuşmasında şu görüşleri ileri sürdü: 

"Türkiye'nin süratle paraya ihtiyacı vardı ve bu para bir türlü gelmiyordu. Fakat her tarafa birden saldırmak, hele dış politikayı dış yardım sağlamanın aracı sanmak büyük bir yanılgı idi. 
Müttefikler arasında karşılıklı yardım ittifakları oluşturan ruhtur. Ne var ki, diplomasinin kuralları ile ekonominin kuralları farklıdır. Örgütlerin de... Aynı ülkelerden oluşsalar bile fonksiyonları siyasal olanları vardı, fonksiyonları ekonomik olanları. .. Ecevit hükümeti bunların hepsini birbirine karıştırdı." 

ABD silah ambargosu- nun Kıbrıs dolayısıyla konulduğunu, bunun kaldırılması için de, Türkiye'nin bu konudaki katı, uzlaşmaz görüntüsünü değiştirmesi gereğini anlayan Ecevit hükümetinin o yöndeki girişimlerini ve yaklaşımını doğru bulduklarını bildiren Toker, bu konuda Başbakanın 


başarı kazandığını, ambargonun kaldırıldığını ifade etti. 

Toker, hükümetin 


bağlantısız ülkelere yaklaşımını da eleştirdi. 


IŞIK VE ECEVİT:"DİŞ POLITIKA ALANINDA ANLAŞMAZLIĞIMIZ YOK” 


ANKARA (ANKA) 
Başbakan Bülent Ecevit, CHP Grubunda yaptığı konuşmada dış krediler ve destek bakımından çok umutlu bir aşamaya gelindiğini söyledi. 
Ecevit, Hasan Esat Işık” 
la dış politika konusunda anlaşmazlığa düşdüğü yolundaki haberlerin de asılsız olduğunu savundu. 
Ecevit, özaydınlı'nın istifası üzerine basında çıkan yorumların da gerçeği yansıtmadığını öne sür- 


dü. 

Eonomik alanda dış yardıma gerek duyuldugunul bildiren Epin, "bu 

ardımı sağlamak için nk herhangi bir ulusal sorundan ya da dış politikadan ödün vermesi beklenemez" şeklinde konuştu. 

Ecevit bu konuda şu görüşleri ileri sürdü: 

"Türkiye'den şu veya bu konuda ödün istendiği veya Türkiye'nin şu veya bu konuda ödün vermeye hazırlandığı yolundaki yayınların tümü yanlıştır. 
Hiç bir dost veya müttefik ülkeyle aramızda böyle bir görüşme olmamıştır. Olması da sözkonusu değildir. Türkiye, Hükümetimiz döneminde kendi jeopolitik önemini dünyaya anlatabilmiştir. 
Bu önemin bilincini ve sorumluluğunu yansıtan bir dış politika izlemiştir. 
Bunlar biraraya geldiği vakit de Türkiye'ye bir ivedi yardım gereksinmesi yolundaki siyasal irade büyük ölçüde oluşmuştur." p 

Dünyanın sayılı borç erteleme op:rasyonların- dan birini gerçekleştirdiklerini bildiren Başbakan ,dış destek ve krediler açısından umutlu bir aşamaya gelindiğini vurguladı. Ecevit, sözlerine devam ederken, "biz yine hiç yardım olmayacakmış gibi herşeyden önce 


ve herkesten önce kendimize yardımcı olmalıyız" şeklinde konuştu. 

Bülent Ecevit, Hasan 
Esat Işık'ın tam gün yasasına ilişkin sözlerini de doğrulayarak, silahlı kuvvetleri ilgilendiren yasa tasarıları üzerinde oynamalar (o yapılmamasına özen gösterilmesi gerektiğini, aksi halde türlü sakıncalar doğabileceğini kaydetti. 

IŞIK'IN 
KONUŞMASI 

Savunma Bakanlığından istifa eden Hasan Esat Işık dış politika konusunda Ecevit'le anlaşmazlığa düştüğü yolundaki haberlerin doğru olmadığını öne sürdü. Işık, CHP Ortak Grubunda istifa nedenlerini açıklarken, tam gün yasasının ordu içinde huzursuzlukç lara volaçtığını bildirdi. « 

Işık bu konuda şunları söyledi: 

"Ordunun ekonomiye: 


katkısı, savunmanın ekonomiden Oo soyutlanarak değerlendirilemeyeceği gibi konularda, Hükümetle Genelkurmay arasında herhangi bir anlaşmazlık olmadı. Aksine, belki de hayrete düşürecek derecede süratli giden bir işbirliği ve anlayış havası oldu. Bu bir hayli sürdü. 
Bunu noktalayan bir olay, "Tamgün' yasası çalışması oldu." 

Ekonomik konularda, yurt içinde gerekli önlemler alınmadan dış ülkelerden yardım almanın güç olduğunu ifade eden Işık, bu konuda ülke içinde beraberliğin sağlanmasının gerekli olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: 

"Dışarıdaki yabancıya ihtiyacımız vardır, fakat dışarıdaki yabancıdan bir şey sağlayabilmek için önce kendi içimizde yeterince bütünlük sağlamamız zorunludur." 


"Acilciler”in CHP'yi protesto için çeşitli yerleri bombaladıkları bildirildi 


ANKARA (ÖZEL) 
"Bayrak" gazetesinin dünkü sayısında "Acilciler silahlı eylem çağrısında bulunuyor" başlıklı bir haber yayınladı. 
Haberde THKP-C (Acilciler) e ait olduğu öne sürülen bildirinin Ankara' nın çeşitli semtlerinde dağıtıldığı ileri sürülüyor. 
Bildiride ise Acilciler’ 
in CHP'yi proteste etmek amacıyla birçok yere bomba attıkları ifade ediliyor. 
CHP'nin silahlı halktan korktuğu için polis vazife ve selahiyet kanununda değişiklik yapmak istediği öne sürüler hildiride şöyle deniyor: 'Halkçı' pozları takınan CHP hükümetinin son uygulamalarına karşı a) Polis Vazife ve Selahi- 


Eskişehir Belediye Başkanlığından 


Belediyemize ait, 26 AC 900 Plaka sayılı 
1960 Model Willıys Marka Cenaze Otusuna 17 
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Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu işi yaptıklarına dair Ticaret Odası Sicil Belgesi, Geçici teminat makbuz ve ya mektupları ile tekliflerini havi teklif zarflarını İhale saatinden bir saat evveline kadar Belediyemiz Başkanlığına teslim etmeleri ilan olu- 


nur, 


Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 


Basın: 10433 - 78 


yet Yasasına karşı Ankara'daki Dikmen Polis Karakolu, İzmir'deki 
Polis Noktası, b) Enerji bunalımını O sergilemek amacıyla Ankara'da 
TPAO, ce) Işbirlikçi tekelci burjuvazi ve emperyalizme karşı Ankara'da 
ABD Elçilik binası, İzmir'de Koç Holding binası İzmir'de Amerikan lojmanları 25 Aralık 
1978 günü bombalanmıştir." 


KG: 
İSTANBUL 
9 cu Asliye Hukuk 
Hakimliği 
İLAN 
SAYI:977/269 


Davacı İETT Genel 
Müdürlüğü vekili Av, 
Tanzer Göktay tarafından davalı İstanbul Şişhane Tersane Caddesi Sarızeybek Sokak 
No: 36 da mukim Serkis Hakikyan aleyhine 


açılan tahsil davası sebebiyle, 

Davacı vekili tarafından verilen 101. 
1979 tarihli dilekçe 
ile müracaata kalan dava yenilenmiş oldu- - 


ğundan duruşmanın 
5.4.1979 günü saat 
9.30 da icrasi tensip kılınmıştır. È 
Yenileme dilekçesi yerine kaim olmak 

üzere İlan olunur. 

11.11979 
Basın: 263 - 80 


Türkiye-ABD görüşmeleri A bütçe yüzünden ertelendi 


© Bugün başlayacak görüşmeler yarına kaldı ANKARA (ÖZEL) 


"Savaş hali ilan edilirse teslim oluruz” 


Doğan Yurdakul 


Christopherin ziyareti o rüşülmesi olduğu bildiril- 


Türkiye ile ABD arasında Savunma Işbirliği Anlaşması konusunda bugün başlaması gereken 


sonrasında görüşmelerin 
bir gün gecikerek 17 
Ocak'ta başlayacağı açıklandı 


di. Dışişleri Bakanlığına yakın kaynaklar ABD ile yapılacak görüşmelere katılacak heyet mensup- 


görüşmeler bir gün daha Ancak dün görüşmele- larının komisyon çalışertelendi. Geçen hafta rin bir gün daha ertelen- malarını izleyecekleri yapılan açıklamada gö- diği öğrenildi. Erteleme için bu kararın alındığı rüşmelerin 16 Ocak'ta gerekçesinin bugün nı, görüşmelerin yarın başlayacağı belirtilmiş- TBMM'de Bütçe Plan sabah Dışişleri Bakanlı- 


ti. Ancak ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren 


Mitliy Et t Son Hi 


ergürCümhur 


Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın istifasından sonra ilk gün haberi yorumsuz veren gazeteler, dün bu istifaya geniş yorumlarla yer verdiler. Hemen bütün köşe yazarları bu konuyu işlediler. 


hema: iyet 


Milliyet gazetesinde Abdi İpekçi ve Orhan Duru konuyla ilgili olarak yazdıkları yazılarda, Işık'ın istifasının ardında siyasi nedenler bulunmadığını, insiyatif kullanmada doğan bazı küçük anlaşmazlıkların istifaya yol açtığını iddia ettiler. 

Abdi İpekçi konuyla ilişkin yorumunda şöyle söylüyor: 

"Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla istifa kararının temelinde Hasan Işık'ın kişisel özellikleri bulunmaktadır. Bakan olarak yetkilerini kullanmakta ve etkinliğini sağlamakta çok titiz olan Işık, Anayasa'da yetkileri zaten sınırlanmış bulunan Milli Savunma Bakanlığı görevini sürdürürken, bu ütizliğinden doğan bazı rahatsızlıklarla karşılaşmıştır. Kökeninde hiçbir politik neden bulunmamakla birlikte bu rahatsızlığın Işık'ı kişisel yönden tedirgin eden bir birikim oluşturduğu anlaşılmaktadır. Ve öğrenildiğine göre Işık, Milli Savunma Bakanlığından ayrılmayı aylar önce istemiş bu isteğini de aylar önce Başbakan'a iletmiştir. O zaman Ecevit'in ricası üzerine ertelediği kararı şimdi almak gereği duyduğu anlaşılmaktadır." 


GÜNAYDIN 


zısı şöyle son buluyor: 


“İki önemli bakanlıklardan ayrılanlarla, yeni atananlara bakınca, hükümetin dışarda batıya karşı yumuşayacağını, içerde ise 'ya devlet başa, ya kuzgun leşe'diyenlere karşı ea düşünmek mümkünür," 


Tercüman gazetesi manşet haberini bu konuya ayırarak: 

“Hükümetten yeni istifalar bekleniyor"' diyerek son gelişmelerle ilgili derleme bir haber yaptı. Nazlı Ilıcak da aynı konuyu işliyor. Güneri Cıvalıoğlu'nun yazısı ise şöyle: 

"CHP ağırlıklı hükümete, ABD ile her yaklaşımında, dipten dalğa dalga tepkiler gelmektedir. Kıymeti harbiyesi sıfır olan çok üçük bir solazın lığa parti örgütünü teslim etmekle işlenen hatanın, faturası uzatılmaktadır. Türkiye'deki büyük çoğunluktan kopuk bu kriptoların, şimdi Türkiye" yi macera yörüngelerine kaydırmak için CHP'li milletvekillerine baskı yapmaktadırlar. Ne yazık ki önseçim sistemi' geçerlidir. Ve önseçimlerde milletvekili listesini de Türkiye nufusunda bu kıymeti harbiyesi sıfırlar" düzenlemektedir. 


Komisyonunda 
Bakanlığı Bütçesinin gö- 


BASINDAN SE 


BASINDA IŞIK'IN İSTİFASI 


Günaydın gazetesindeki bütüri köşe yazarları bu konuyla ilgili yazılar yazdılar. Teoman Erel'in "Dışta yumuşama, içte kararlılık" başlıklı ya- 


Dışişleri ğında başlayacağını ifa- 


de ettiler. 


"CHP'li bakanlar da elbette, bu baskı altındadırlar. Örgütte 'tesli miyetçi diş polilika' damgasını ye menin telaşı içindedirler " 

Hürriyet gazetesinde Oktay Ekşi ve Cüneyt Arcayürek konuyla ilgili yorumlarda bulundular. Oktay Ekşi' nin “Işık'ın gidişi" başlıklı yazısında şu fikirler işleniyor: 

“Işık'ı birçok nedenle eleştirmek mümkündür. Özellikle, Milli Savunma Bakanı sıfatını taşımasına rağmen kendisini bir “Dışişleri Bakanı' gibi hissetmekten ve dış politikaya ilişkin demeçler vermekten vazgeçmemesi -böylece Dışişleri Bakanı ve Başbakanla zaman zaman çelişkiye düşmesi- bunlardan en belirgin olanıdır Ama bu da nihayet "hanaal"'e 'inan ca'ilişkin bir meseledir ve politikada makbul sayılır. 

“Işık'ın istifası, kabinenin tecrübe- li ve önemli bir üyesinin e ksilmesine yol açmıştır ama bu istifa eğer üst düzeyde kurulması zorunlu denge ve uyumun gerçekleşmesine fırsal verir se, Işık dahil hepimizin memnun olması için ciddi bir neden vardır." 


Hürriyet 


Cüneyt Arcayürek'in "istifanın ardındaki nedenler" başlıklı yazısında şu görüşlere yer veriliyor; 

"Hasan Işık'ın istifa nedeni çok yönlüdür. Dış politika uygulamaların daki yöntemlerden rahatsızdı. Yabancı haber ajanslarının verdiği gibi, ABD'ye karşı izlenen ve izlenecek politika yöntemine karsı olduğu ne kadar doğruysa, Türkiye'nin içinde bulunduğu açmazlar karşısında uygulanan tutumdan da bir o kadar rahatsız idi. 


. Sovyet Donanmasının Türk limanlarına gelmesine karşılık olarak savaş gemilerimizin Rus limanlarına gitmesi kararının Başbakan tarafın dan "“emrivaki gibi" Bakanlar Kuruluna getirilmesinden son derece rahatsız olmuştu 

“Hükümet, Christopher'e ABD ile müzakeresi bu ay yapılacak ikili savunma anlaşmasının Türkiye tarafından hazırlanan taslağını vermek istiyordu. 

"Fakat ne çare ki Dışişleri Bakan lığının hazırladığı bu taslaklan ne Milli Savunmanın, ne de Genelkurmayın haberi vardı. Sonradan Işık'ın taslağa itiraz ettiği söylendi ama içeriğini bilmediği bir metne neden karşıçıksındı? 

"Hasan Işık, şuna şiddetli karşı çıktı, Gerçek mal sahibinin haberi olmadığı taslağı Christopher'e vermeyi kınadı, Kabul etmedi. Nilekim Tür kiye'nin hazırladığı savunma işbirliği anlaşmasının taslağı, Chrislopher'e bu çıkış nedeniyle verilmedi 

"Işık'ın bir başka görüşü.. .ABD' yi özellikle EGE sorununda yanımıza almak ve Atina'ya Türkiye'nin haklı olduğunu söylemeye -zwrlayarak- taraflı kılmak düşüncesindeydi. * Bu nedenle Yunanistan'ın NATO'ya dönerken 'eski haklarına sahip' ola rak Ege'de dengeyi aleyhimize bozmasına yanlı değildi " 


Tunç, bazı partilerin sıkıyönetim konusundaki polemiklerini elestirdi 


ANKARA (ÖZEL) polemiği doğru bulma- şekilde girdiğini söyledi. 

Türk-İş Yönetim Ku- (o dıklarını ifade etti. Tunç bu genel kurulda rulunun dün başlayan Başkanlığa adaylığını toplantısının açış konuş- Tunç, ayrıca Nisan kovmaâyacağını bir kere masını yapan Genel Baş- ayında yapılacak Türk- daha tekrarladı. 
kan Halil Tunç, 1978' İş Genel Kuruluna da de- de -Türkiye'de anarşinin oğindi ve Türk-İş'in bu Toplantı daha sonra ve ekonomik sıkıntıların genel Kurula 1 milyon basına kapalı olarak de- en yoğun olduğu bir dö- 800 bin üye ile güçlü bir vam etti. 


nem yaşandığını ifade etti. Tunç, "Türk-İş topluluğu bu anarşinin dışında kalabilmiş, parçalanmadan varlığını sürdürebilmiş bir topluluktur" dedi. 

1979'da toplumsal anlaşmayı özel sektöre de yaymak düşüncesinde olduklarını söyleyen 
Tunç, bunu ekonomik buhranın atlatılmasında bir görev olarak gördüklerini söyledi. 


CHP Antalya il örgütü: «Manavgat olaylarını bir MHP Antalya milletvekili yönetti» 


© "Antalya'nın sıkıyönetim bölgesi içine alınması amacıyla 


Rapor 15 güne 


kadar hazır olacak 


Türkiye'ye yapılacak 


acil yardım konusu 6 Şubatta toplanacak AET Bakanlar Konseyi tarafından ele alınacak 


© Dört ülke teknisyenleri yarın Bonn'da toplanarak yardım konusunu 


görüşmeye başlıyor 


© IMF heyeti ay sonuna doğru yeniden 


Türkiye'ye gelecek 


ANKARA (ÖZEL) 
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Pazartesi günü toplanan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) bakanlar Konseyi Türkiye'ye acil yardım yapılmasını görüştü, Toplantıda Türkiye'ye yapılacak yardım konusunda 
15 güne kadar bir rapor 
hazırlanması kararlaştırı)|- dı. 

Hazırlanan raporun 
Bakanlar Konseyinin 6 
Şubat'ta yapılacak toplantısına sunulması ve bu toplantıda Türkiye'ye yapılacak yardım miktarı- nın ve şeklinin karara bağlanması bekleniyor, 

Toplantıda bir konuşma yapan Fransa delegesi kesinin Türkiye'ye 


yapılacak yardıma katılacağını açıklarken, Fe deral Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher zamanın gecik mesi nedeniyle Türkiye ye yardım yapılması konusunda ülkesinin görü- 


şünü acıklayacağı konuşmayı yapamadı. 
Genscher gerekli açık- 


lamanın raporunun hazırlamakla görevlendiri - len daimi delegeler top lantısında yapılacağını bildirdi. 

Öte yandan sanayileşmiş dört batılı ülke liderleri tarafından Guadelou pe'de yapılan zirvede alnan karara uygun olarak Türkiye'ye yapılması öngörülen acil yardım için teknisyenler düzeyin deki 


Waldheim, toplumlararası görüşmeler için Rum yönetimine yeni bir mesaj yolladı 


LEFKOŞE (AA) 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim, toplumlararası görüşmeleri başlatmak amacıyla Kıbrıs Rum yönetimine yenibir mesaj gönderdi. 
Waldheim'in Kıbrıs özel temsilcisi Galindo 
Pohl Rum yönetimi Dış- 


Orman 


ANKARA (AA) 

TBMM Bütçe Karma Komisyonunda Orman Bakanlığı bütçesi görüşüldü, Orman Bakanlığı bütçesinin Oo görüşülmesi sırasında, Orman Bakanı Vecdi İlhan da bir konuşma yaparak Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi 

Vecdi İlhan konuşmasında orman kooperatiflerinin hizmet kooperatifi olmaktan çıkartılarak, çok amaçlı üretim kooperatifi haline getirilmesi gerektiğini belirtti 

Orman alanlarının ve kıyılarının yağmalanması konusuna değinen Vecdi İlhan, Kemer ve Gümüldür gibi yerler başta olmak üzere tüm ormanlk alanlar ve kıyılarda önlemler alınacağını söyledi. 


Bakanlığının 1978 yılı üretiminin yüzde 9,3'lük bir artış göstererek 7 milyon 700 bin metre kübe ulaştığını söyleyen Orman Bakanı 1978 yılında 72 kooperatife 6 
milyon lirası hibe olmak üzere 177 milyon lira kredi verildiğini açıkladı 

Orman Bakanı Vecdi 


İlhan konuşmasında artan sanayi odunu açığının kapatılması için 


ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi, 


ELE ŞTİRİLER 
Orman Bakanı Vecdi 
İlhan'ın konuşmasından sonra bütçe üzerinde konuşmalara geçildi. 
Bütçe üzerine ilk ko- 


“Siyasi partilerin sıkıyönetim konusunda girdikleri polemiği doğru bulmadıklarını söyleyen Tunç şöyle dedi: "En azından Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde herhangi bir yanlış anlamaya mey- dan vermemek için yorumlardan kaçınmak gerektiğini düşünüyoruz“ 

Türk-İş Genel Başkanı 
Halil Tunç konuşmasında sıkıyönetimin anarşiyi yavaşlatmada başarılı olduğunu belirterek bazı siyasi partilerin sıkıyönetim konusunda girdikleri 


ANTALYA (A.A) 
CHP Antalya İl Başkanlığı, Manavgat'ta meydana gelen olayların MHP Milletvekili adayı olan bir kişi tarafından yönetildiğini açıkladı. 
CHP İl Başkanlığı tarafından dün yayınlanan bildiride, Manavgat'taki olayın MHP Genel Başkanı Türkeş'in Antalya'da sıkıyönetim isteyen demecinden hemen sonra çıkmasının düşündürücü olduğu kaydedilerek, olaylar bir tertip olarak nitelendirildi. 


tezgahianan oyun boşa çıkmıştır” 


CHP Antalya İl Başkanı Gürkut Acar imzasını taşıyan bildiride, olayları MHP Milletvekili adayı bir kişinin yönetmesinin veulaya katılanların sıkıyönetim istemesinin ilginç olduğu- da belirtilerek Antalya'nın sıkıyönetim bölgesine alınması amacıyla tezgahlanan oyun açığa çıkmıştır. Ancak, halkın ve CHP örgütünün tutumuyla olay büyümemiş ve amacına ulaşamamıştır. Antalya halkı bu tür faşist oyunlara alet edilemeyecektir denildi. 


işleri Bakanıyla yeni bir görüşme daha yaptı. 

New York kaynaklı haberlerde, Waldheim'in Türk tarafının değerlendirmeleri ışığında, toplumlararası görüşmeleri başlatmak için sunduğu maddelerde bazı değişiklikler yapabileceği öne sürülüyor. 


TBMM BÜTÇE ÇALIŞMALARI 


Karma Komisyonda- 
Bakanlığı Bütçesi görüşüldü 


nuşmayı yapan Bolu AP Milletvekili Müfit Bayraktar orman köylüleri- nin çok güç durumda bulunduğunu söyledi, CHP Hükümetinin iktidara gelirken aracı ve tefecileri ortadan kaldıracağını söylediğini fakat şimdi aracı ve tefecilere arka çıktığını öne sürdü, Bayraktar aracı ve tefecilere arka çıkanlar arasında Orman Başmüdürü ile 
CHP Bolu Milletvekili 
Haluk Karabörklü'nün bulunduğunu da iddia etti. 

Zonguldak AP Senatöri Ahmet Demir Yüce'de konuşmasında te- 


Türk ve Rum taraftarları Waldheim'in önerilerini kabul etmişler ancak görüşmelere başlan giç konusu açısından henüz bir görüşbirliği sağlanmamıştı. 

Birleşmiş Milletler 
Özel temsilcisi Galindo Pohl'ün temaslarını bu hafta içinde tamamlaya- 


zek ve odun yakımını azaltacak önlemler alınmasını istedi. 

Bolu CHP Milletvekili 
Haluk Karabörklü, komisyonda yaptığı konuşmada ormanların her türlü tehlikeden korunması için tüm siyasi partilerin işbirliği yapmasını istedi. 

Artvin CHP Milletvekili Mehmet Balta ise ormanların şimdiye kadar devletçe işletilmemesini eleştirdi. 

Trabzon CHP Sena - törü Hasan Güven de Türkiye'nin en büyük sosyal çıkmazının orman köylüleri olduğunu söyledi. 


rak görüşmeler için bir tarih saptama aşamasına girebileceği bildiriliyor. 

Bu arada, Kıbrıs Rum yönetimi başkanı Spiros Kipriyanu'nun toplumlârarası görüşmelere katılacak temsilciyi henüz belirlemediği haber veriliyor. 


CIP Başkanı Özgür, toplumlararası görüşmelerde Federe Meclisin devre dışı olmamasını istedi 


LEFKOŞE (AA) 
Cumhuriyetçi Türk 
Partisi Genel Başkanı Özker özgür, Federe Meclisçe görevlendirilecek Türk görüşmecinin, Denktaş'a karşı sorumlu olması halinde, partisinin bu yaklaşımı oonaylamayacağını söyledi. 

Meclise karşı sorumlu olmayan Devlet Başkanı yerine, görüşmecinin yürütmenin başına, yani Başbakana karşı sorumlu olduğunu ifade eden Özgür, aksi takdirde toplumlararası görüşmelerde, geçmişte olduğu gibi, Meclisin devre dışı tutulmuş olacağını belirtti. 


TUNCELİ'DE TERTİPLERE DİKKAT! 


rapor hazırlıyor 


çalışmaların yarın 
Bonn'da başlayacağı açıklandı. Bonn toplantısına Fransa, İngiltere, Birleşik Amerika ve Federal Almanya'dan ekonomi ve maliye uzmanları katılıyor 

Uzmanların yapacakları toplantıda Türkiye'ye yardım konusunu görüşecekleri ve yardım konusunda ne gibi önlemler belirleyecekleri üzerinde duracakları öğrenildi. 

Öte yandan batılı ülkeler Türkiye'ye yapılacak yardım konusunda İMF'nin değerlendirmelerine büyük önem veriyorlar. Bu konuda Ankara' 
da bir açıklama yapan Birleşik Amerika Başkan Yardımcısı Warren Christonher dört sanayileşmiş ülkenin İMF ile ortaklaşa hareket ettiklerini ifade etmişti. Bu nedenle İMF heyetinin bu ay sonuna doğru tekrar Türkiye'ye geleceği ve Türkiye'deki ekonomik durumu gözden geçireceği ifade edildi. 

Ocak ayının son haftasında Ankara'ya gelmesi beklenen IMF heyetinin daha önceki devaliasyon talebi de dahil olmak üzere Türkiye'nin son bir yıl içindeki ekonomik uygulamalarını ve IMF'nin önerilerini ne şekilde yürüttüğünü gözden geçireceği öğrenildi. 

Bu arada Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu da ara çalışmaları için Fransa'nın Strazburg kentinde toplandı 

Komisyonun. iki sürecek çalışmaları sında Nisan ayında Türkiye'de yapılacak, Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu toplantısının hazırlıkları üzerinde durulacak, Top- 


Bonn'da 


gün sıra- 


lantıda ayrica Türkiye- 
AET ilişkileri ve özellikle Türkiye'nin topluluğa sunduğu öneri- 


ler üzerinde görüş alış verişinde bulunulacak. 
Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu- nun Strazburg'daki ara toplantısına katılan Türkiye Parlamento heyeti- 


ne Ordu Senatörü Orhan Vural başkanlık ediyor. 


Tunceli'de “Silahlı Kürdistan Gerillaları” diye provokasyon bildirileri dağıtıldı 


e Bildirilerden sonra bir kunduracının dükkanı bombalandı 


TUNCELİ (ÖZEL) 


Önceki gün Tunceli’ 
de Kürdistan Kızıl Gerilla Örgütü" imzası ile dağıtılan provokasyon bildirisinde Tunceli ve Ovacık'da oturan 7 yurttaşın işyerlerinin bombalanacağı ilan edildi. 
Ayni gece bildiride adı 


geçen kunduracı Zaloğlu'nun işyerine patlayıcı madde atıldı. 

"İhtilalci Halkımıza" başlığı ile yazılan provokasyon bildirisinde şöyle deniyor: 

“İlimiz Dersim. birtakım olayların geliştiği bir bölgedir. Ancak sivil 


faşistlerin o bulunmadığı içindir ki onların vazifesini yapan o yüzlerce muhbir vardır. Örgütümüz yaptığı silahlı bir baskında muhbirlerin listesini ele geçirmiştir. İsim listesi şöyledir: 

“1. İ. Musa Eroğlu 


Akpazar Belediye Başkanını öldürmek suçundan yakalananların MHP'li oldukları anlaşıldı 


TUNCELİ (ÖZEL) 


Akpazar Belediye Başkanı Fikriüstündağ'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan Hüseyin Erdoğan, Turan Ateş ve Necmettin Güler'in MHP yanlısı oldukları anlaşıldı, Yakalananlardan Hüseyin Erdoğan'ın üzerinde 7.65 çapında bir tabanca,dört adet dolu mermi, altı adet boş kovan bulunmuştu. 


öte yandan, MHP'ller Belediye Başkanının 


öldürülmesinden sonra Akpazar ve çevresinde mezhep kışkırtcılığına 


hız verdiler. MHP'lilerin Alevi ve Sünni halk arasında gerginlik yaratmaya 


çalıştıkları bildiriliyor. 
Bugünlerde dışarıdan birçok MHP'li nahiyeye 


gelerek burada bazı kişilerle görüşüp, gece geç saatlerde geri dönüyor- 


lar. Palu ilçesinde bulunan MHP'lilerin de Ale- 


vi düşmanlığını körükledikleri bildiriliyor. 


Mazgirt'in 
Reş köyünde maskeli 


üç kişi bir öğretmeni kaçırdı 


TUNCELİ (ÖZEL) 


Cumartesi gününü Pazara bağlayan gece saat 03.00 sıralarında Mazgirt İlçesine bağlı Reş köyü öğretmeni Hasan Çakmak maskeli üç kişi tarafından kaçırıldı. ÖğretmeninOvacık'lı ve sol görüşlü olduğu öğrenildi. 

Olay üzerine Mazgirt ilçesine çok sayıda jandarma sevk edildi, Sevk edileri Jandarma kuvvetlerinin hâlâ ilçe merkezinde olduğu öğrenildi, Ayrıca Tunceli il merkezinde polis sayısı artırılarak Elazığ Emniyetinden takviye güçler getirildi. 


(Bakkal), 2. Kunduracı Zaloğlu, 3. Niyazi Engin (Oto Engin'in sahibi) 
4. Mustafa Koç (Koç magazası sahibi), Tunceli Ovacık İlçesinden Muzaffer Akgül (Maliye'de memur.), Hüseyin Cumaz,Celal Çolak. 
“Örgütümüz açık isimleri belli olan bu ajanlar- dan hesap sormak için bunların işyerlerini bombalayacaktır." 
Bu bildirinin dağıtılmasından hemen sonra bildiride ismi geçen Kunduracı Zaloğlu'nun dükkanına patlayıcı madde atıldı. Patlama sonucu can kaybının olmadığı ancak işyerinde önemli ölçüde hasar meydana geldiği öğrenildi. 
TUNCELI TÖB-DER'DE 
YAPILAN TOPLANTI 
Tunceli'de dağıtılan provokasyon bildirisi ile ilgili olarak dün Tunceli TÖB-DER Şebesinde bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılan değişik siyasi düşünceye mensup kişiler bildirinin bir provokasyon bildirisi olduğu noktasında birleştiler, Ayırca toplantıya i Yurtsever Öğretmen grubu adına katılan öğretmenlerin provokasyon bildirisinin ne amaçla dağıtıldığını anlatmak amacıyla söz hakkı istemelerine rağmen Halkın Kurtuluşçuları tarafından kargaşalık çıkarılarak söz hakkı engellendi. 


Başbuğ son basın toplantısında ölen, yaralanan, saldırıya ugrayan "ülkücü ve milliyetçi" lerin istatistigini veriyor. 

Bir gün diyoruz şu Başbuğ şaşırıverse de, öldüren, yaralayan, saldıran “ülkücü-milliyetçi"lerin listesini , istatistiğini veriverse., Acaba kaç saatlik, kaç günlük basın toplantısı yapması gerekir? 


Bir de zahmet olmazsa binbir türlü cinayeti, bombalamayı, kitle katliamını yürüttükleri halde yakalanmayan, yakalanamayan "ülkücü ve milliyetçi "lerin listesini verse. 

Doğan Öz cinayetinin planlayıcıları Hüseyin Kocabaş ve Hüseyin Demirel ikilisi. Suçları, tetiği çektirdikleri İbrahim Çiftçi'nin ifadesiyle de sabit. İkisi de ortada yoklar. Kocabaş, polisle kovalamaca oynuyor, kendini izleyenlerin ne yapacağından sürekli haberdar. 


Ethem Kıskıs, Balgat katliamının planlayıcısı. Sadi Somuncuoğlu'nun özel kalemine alarak himaye ettiği "ülkücü-milliyetçi" katil. Suçu, Balgat katliamı sanıklarının mahkeme ifadeleriyle sabit. Yaşlıların oturduğu kahveyi taraması için İsa Armağan'ı zorlayan kişi. Ortada yok. 


En az altı cinayetin sorumlusu olarak aranan - 


Cengiz Ayhan. Basında TİT (Türk İntikam Tugayı) komutanı olarak, istihbaratı devletten daha kuvvetli kişi olarak lanse edilen "ülkücümilliyetçi" katil. Evi basılıyor, masanın üzerinde ılık çay bulunuyor ama kendisi ortada yok. Polise telefon ediyor: “Beni yakalayamazsınız, hepinizi öldüreceğim" diyor. Bugüne kadar, yakalanabilmiş değil. 


Yakalandıkları halde Sağmalcılar'dan kaçırılânlar, Tüysüzler, Ortada yoklar. 

ETKO Çetesinin Maraş'taki elebaşları, Ali Haydar Yangın, Enver Özkan. Yakalandıkları halde MHP'nin Maraş'taki ileri gelenleri tarafından serbest bıraktırılan katiller.Suçları Yusuf Özbaş'ın oğlu Edip Özbaş'ın Savcılık ve Mahkeme ifadeleriyle sabit. Ama Yangın ve Özkan serbest dolaşıyorlar. Sadece serbet dolaşmakla da kalmıyorlar, Maraş'taki son katliamı tertipleyenlerin de başındalar. 


Bu birkaç kişi, suçları sabit olduğu halde kaçırılan, korunan, yakalanmalarına engel olunan katillerden birkaç örnek: Hepsini yazmaya köşemizin yeri yetmez. 


Bu katillerden polisle, basınla irtibat kuranları ne demişlerdi? Bir hatırlayın. Hani basında “emniyetle haberleşme köprüsü kurdular" diye ilan edilen katiller, 


—Ben Hüseyin Kocabaş, sıkıyönetim ilan edilirse teslim olurum. 

— Ben Sağmalcılar'dan kaçan Vedat Kasımlar, Sıkıyönetim ilan edilirse teslim olurum. 

Şimdi sormazlar mı adama: "İşte size sıkıyönetim, hani nerdesiniz?" 


Ortada yoklar. Çünkü o zaman "Sıkıyönetim ilan edilirse teslim oluruz" demeleri, MHP merkezinden verilen bir taktik emrin uygulanmasıydı. O zaman Başbuğ da, MHP yönetimi de “sıkıyönetim” diye tepiniyordu. Kaçaklar da sözümona sıkıyönetimin kamuoyunu yaratmak, hükümeti zorlamak için böyle söylüyorlardı. 


Şimdi işler değişti. Eşgüdüm, meşgüdüm var. 
Başbuğun hoşuna gitmeyen sıkıyönetim uygulamaları var, 


işlerin değişmesi ile ağız da değişti, İki gün- de bir basın toplantısı yapan Başbuğ'un yeni bir derdi var: "Böyle sıkıyönetim olmaz, savaş hali ilan edilsin!" diyor. Kendisi zaten savaş halini ilan etmiş, gerici iç savaşı körükleyip duruyor. 
Bunun resmiyete intikal etmesini, sıkıyönetim eliyle yürütülmesini arzuluyor. 


Öyleyse, bu yeni emre göre, Kocabaşların, Ayhanların, haberleşme köprüsü kurup edecekleri yeni telefonları bekleyin: 

— Savaş hali ilan edilirse teslim oluruz! 


ODlü Çevre UNIVERSITE 


Mühendisliği ve Mühendislik Bilimlerine önkayıtla öğrenci alınacağı açıklandı 


ANKARA (AA) 

Ortadoğu Teknik Üniversitesinin 1978-79 ders yılında öğretime başlayacak olan Çevre Mühendisliği ve Mühendislik bölümlerine ön kayıtla öğrenci alınacağı açıklandı. 

ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çevre Mühendisliği ve Mühendislik Bilimleri Bölümlerine 1978 Üniversitelerarası Seçme Sınavında en az 473 fen puanı alan adaylar önkayıt yaptırabilecekler. 

Ön kayıtlar 22 Ocak'ta sona erecek ve ön kayıtlar sonunda, kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların kesin kayıtları 29-31 Ocak tarihleri arasında'yapılacaktır. 


İzmir Eğitim Enstitüsünde kesin kayıtlar bugün başlıyor 


İZMİR (A.A) 

İzmir Eğitim Enstitüsünde kesin kayıtların bugün başlayacağı öğrenildi. Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, bu öğrenim kurumuna kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin bugünden itibaren okul idaresine başvurabilecekieri, bildirildi. 

Yetkililer, geçmiş yıllarden farklı olarak bu yıl ön kayıtların Milli Eğitim Müdürlüğünden yapıldığını ve listelerin bakanlığa gönderildiğini belirttiler, Bakanlığın kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere gerekli belgeyi gönderdiği ve bu belgeyi alan öğrencinin okul müdürlüğüne başvurarak kesin kayıt yaptırabileceği- bildirildi. X 

Beden eğitimi, müzik ve resim bölümü içın de 21-24 Ocak tarihleri arasında yetenek sınavı yapılıp daha sonra da kesin kayıtlara geçileceği belirtildi, 


17 Ocak 1979 


Faruk Cimok 


Çukurova'nın sarı sicağı, ağır, kurşun gibi, mümkünü çaresi yok, soluk aldırmaz, otu toprağı göğündüren çatır çatır bir sıcak. Sarı sıcağın sineğiyle, pisliği ile yatıp kalkarak emeğini son zerresine kadar satıp geçinen insanlar. 
Yaşar Kemal'in insanları, Otyam'ın insanları, bizim insanlarımız. 

Tuvali başında resim yapan, masada ahkam kesen, burjuvazinin kokuşmuş Oo yaşantısında resmine konu arayan, bilumum izm'leri ardı arkasına dizen (Kübizm, Empresyonizm, Sürrealizm... vs) sözüm sanadır. Bu insanlar ne yapar, kimdir, ne ister? 

Atâ kızı Sümeyye, köyün dışında, ağaçlar arasında yarı gözüken eve usuldan boncuk boncuk bakıyor. Velo ağamın evidir, gözeldir, hemi de çok gözeldir. 
Ellik gavurunundur, iblisi lain Müderris ağanındır. 

Ağa köyün dışında büyük bir evde oturur. 
öyle bir ev ki, ne ararsan bulursun, Koca oda- nın içinde yüzme havuzları, kediler, köpekler, kuşlar, atlar ve bunların bakımı ve temizligiyle uğraşan yanaşmalar yani akuylar, yabolar. Kamişların, sazların, taşların üstüste yıgılmasıyla meydana getirilen evlerde oturanlar, yani efendim kapalı pencereli evlerde oturanlar. “Pencere camlarında T.Z.D.K. yahut Granular Triple Süperhosphat NKP Engrais yazılı evlerde oturanlar resminize konu oldu mu? Kavradığınız sanat ölçüt ve kurallarını bu alanda uygulamaya koyuldunuz mu? Yani mükemmel olan bir sanat biçimini devrimci bir muhtevayla birleştirebildiniz mi? 

Çatal bıçak 

nedir gör 
Giymek şart değil ya ayakkabı gör 

Gömlek gör 

İngiliz kumaşı gör, 

naylon çorap gör 

Jartiyer bile görsen 

faydası var 

Dönüyor kafamda 

ekliyorum 

Kullanman şart 

değil ya T.Z.D.K. 
yahut Granular Triple Süperhosphat NKP 
Engrais 

Yani efendim yapay gübre gör 

Görmende fayda var, 

toprağın olmasa da 


(M. Cevdet) 


Batik sanatçısı 


sanat*edebiyat 
Sarı sıcak insanları 


Genç ressam Faruk Cimok, DGSA Devrim 


Erbil atölyesi 2. devre 


5. sömestr öğrencisi. 


Geçenlerde yapılan DYO Resim yarışmasında "Sarı Sıcak İnsanları" tablosuyla büyük ödülü aldı. Cimok, 1976 yılında Türk Kültür Vakfı Jüri Başarı Ödülünü, 1977'de Başarılı Öğrenci ödülünü kazanmış, 1978 yılında yapılan Kartal Sanat Şenliğinde de bir ödül almıştı. 

Faruk Cimok bu yazısında, tuvale döktüğü Sarı Sıcak insanlar'ını anlatıyor. 


—————————ş—ş—ş———— aaaaaaasauasasauasasasliÃiaeeeeeeeaaeaaeaeasesesesel 


Çevredeki arazinin tümü ağaya aittir. Arada ufak tefek köylünün arazisi varsa da ağanın su kuyularından yararlanamadıkları için hiçbir işe yaramaz. Bu geniş arazilerde pamuk yetiştirilir, Hasat zamanında dışarıdan gelen mevsimlik işçiler bu arazilerde karın tokluğuna çalıştırılır. Uzun yakıcı yaz güneşinin altında, Amik ovasının sineği ve pisliğiyle yatıp kalkarak kazanılan para ağanındır. 

Kara şalvarlıların, yemenili, lastik pabuçluların elleri, onun için çalışır. Nasırlı elleri, kınalı minik elleri, mor dövmeli elleri, kaçak sigaradan sararmış elleri. 
Her şey ağa için. Ağa iş demek, ağa nafaka demek, ağa açlığa paydos demek, ağa köylüğü iliğine kadar sömürmek demek. 

Köylü geçimini sağlayabilmek için ya ağanın toprağında çalışacak ya da mayınlı arazi- yi geçip Suriye'den biraz hurma, kahve ve ü zeri güllü bazen de kızlı çay paketleri getirecek, bunları satıp çoluk çocuğunun karnını doyuracak. 

Bir yanda ağa sömürüsü, diğer yanda sınır tellerinde verilen can. 
Yeşile boyanmış, önünde körlerin, topalların, sıtmalıların biriktiği, üzeri Arapça yazılarla donatılmış kapının ardındaki Şeyh Abdurrahman'ın da çabaları 


boşunadır. 

Mayınlı topraklarda her gün ölümle cenk eder bura halkı ve bir gün basar ayağını, kaldırınca uçar mayın- dan... Güm eder bir sten ve bir mavzer. 

Bir sabahtır, akbabalar inmiştir çöl yazı- ya... Kimi leş arar döne döne... Kimi uçar yanık havada... Kaçak yoluna düşmüştür Abdo. 

En dengesiz, en viran, en yoksul temaların mahalli bir üslup duyarlılığıyla, emeğe saygının ifadesi olarak emekle işlenmesi gerektir. Abdo kendinden bir parça görebilmelidir resimde. Çetin yaşam koşullarının çehrelerde yarattığı bezgin ama umursamaz, yalin bir heybet ve ardında yatan saflık”, temizlik görülmelidir. Görülmelidir ağanın su motorlarının köye girişi, vita yağları- nın, konservelerin ve bilumum tüketim maddelerinin, Görülmelidir yarrrfeodal yapının parça- 


“şlanışı ve ardından onun 


tuvale girişini, elleriyle, gözleriyle yaratanlar, eşi az bulunur nakış babından olanlar görülmelidir. 

Mayınlı arazi sol başımızda uzanıyor. Sınır telleri bir mavzer boyu ötede, geçim bu mayınlara, tellere bağlıdır. 
Mayınların ötesi paradır, candır, ölümdür, her şeydir. Jandarma Suriye'den sırtçı olarak mal getiren köylünün en 


UTKAN AKAY'la söyleşi 


Batik sanatçısı Utkan Akay yapıtlarıyla 


—Bize özgeçmişinizi anlatabilir misi- 


niz? 


—1936 Afyon doğumluyum. İstanbul Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Sanatları Bölümünden 1962 yılında mezun oldum. Evliyim. Halen Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesinde desinatör olarak çalışmaktayım. İlk sergimi 1978 yılında İzmir'de açtım. Bu ikinci kişisel sergim. Bu sergimde 94 adet batik 


Tatbiki Güzel 


sergiliyorum. 


— Batiğin kısa tarihsel gelişimini anla- 


tabilir misiniz? 


— Eski kumaş parçaları zaman ve hava koşulları nedeniyle yokolduğu için çıkış yerini ve tarihini kesin olarak bilemiyoruz. Eldeki en eski örnekler, 1. yüzyılda Mısır'da bulunmuş olanlardır. Ve batiğin tekniğinin de büyük bir olasılıkla Hindistan'da ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı sanılmaktadır. Ancak çıkış yeri neresi olursa olsun, en üstün sanat düzeyine 13. yüz- yı Java ve Bali adalarında ulaşmıştır. 
Ik önce giyimde görülen el işi desen yapılmış kumaşlar, soyluların giyim eşyası olarak saraylara girmiştir. 17. yüzyılda ticaret yolu açınca Java batikleri Hollanda'ya ihraç edilerek Avrupa'ya tanıtılmış 


tır. 


— Neden batik dersek? 


SÜNDÜS HAŞAR 


— Bize okulda batiği bir baskı tekniği olarak göstermişlerdi. Bu sanata karşı bende bir sempati uyandı. Bu sanatı tanıtmak ve yaşatmak amacıyla çalışmalar yapıyorum. Sergimde de gördüğünüz gibi batikler günlük yaşantımıza girmiştir. 

— Diğer sanat dallarından farkı da bu olsa gerek. 

— Evet haklısınız. Bir dekorasyon unsuru olarak, kumaş baskısı olarak, bir abajur veya bir pano olarak, hatta bir perde olarak bile kullanılabilmektedir. Günlük yaşantımızın içindedir batik. 


büyük korkusudur. Jandarma ölümdür. Köylüyle anlaşıp köylüyü arkadan vurduğu olmuştur ve hatta köyde öldürülen köylünün sınır tellerinden alındığı olmuştur. 

İşte şahit kaçakçı 
Süleyman "Abi çay... 


Abi kahva,.. Kahva abi... Dökme çaydır abi... Sana kırk yedidensaylan'dır mis gimi." 

Kaçakçı Süleyman postu deldirmeyenlerdendi, beraberindeki 


kardeşi ve kapı komşusu vurulduğunda Sansarın köyü bitişiğinde yol kenarındaydılar. Gel görelim ki, gün ağardığın- da iki cecst mayınlı arazideki sınır tellerinden alındı. Sırtçıların çuvalları jandarma kumandanına mükafat olarak verildi. O ince Süleyman, mayınlar üzerinde yaylanan Süleyman şimdi kaçakçılığı bıraktığını söylüyor. Uzun sürmez yaşamak için yola koyulmak mecburiyetindesin, Mayın da olsa, cemse de olsa, jandarma da... 


“cese&tleri mayınlı top- 
“rTakfan getirilenleril gör- + düm. 

Baba Kamil tercihini yapmıştı. Mayınlı araziyi geçip çay ve kahve getirecek, gelen bayramda onları satıp çoluk çocuğunun karnını doyuracak. 

İslam aleminde şeker bayramı coşkuyla kutlanır. Söz temsili zengini yoksulu kardeştir. 


'Bu işi bi: y [ a 
“aktıf” dedikten sonra > “etrafı çukurundan firla 


Bayramdır, şekerler yenir, içilir çaylar, kahveler. Kuzular kesilir kara kazanlar kaynar. 

Kamil, elindeki çayı, kahvesi, hurmasıyla mayınlar arasında daireler çizerek usuldan ilerliyor. Yazı yabanın toprağıyla, çalısıyla ilerliyor ve işte o gecelerin korkulu rüyası, kara cemse (o projektörlerini parlattı. 8.3.1978 Saat 
03. Kamil kaçmak için geldiği yöne doğruldu, dört bir yanına kurşun döşediler. Tıkırdadı mavzerler, stenler ve oracıkta yığılı kaldı koca Kamil. Alnındaki mor dövmelerden yanaklara, çeneye ince ince aktı kanı. Çoluk çocuğunun ekmeğini kazanmak için yola çıkan Kamil, elindeki çayıyla, kahvesiyle kızıl toprak üzerine ince uzun yattı. 


Suriye'den çıktım gardaş geldim bağlara Yönümü çevirdim anam kara dağlara 
Kara habar da verin bütün beylere 


Mayınlar... Mayın larda ölüler, yaralılar... 
Topraksız, işsiz, bir çobanlık bile bulamıyan, 


vergi veren, askere gi- | 


den binlerce insan, açlıkla savaşanlar, bir lokma ekmek uğruna mayınlardan geçmeye çabalayan insanlar. Bu yurdun insanları, bu vatanın evlatları. 


Elim, dilim, yüreğim elvermiyor anlatılanları yazmaya "'Para tunne. . . 
Para yoktir. .. Çociğim çok hastadır, ama para tunne." 


“Sor akuy sor, şunu da sor, ne olmuş o koluna, ayağına... Velo neden ölür yazı yaban- da insan sor. Ağa ne ister bizden sor akuy." 


Soruyorum yine de vazodaki çiçeğin, akvaryumdaki balığın resmi mi yapılacak? 

Uy velo bunlarda mı gelecekti başımıza. Kuyu yolu tutuldu. Taradı 


mış göz bebekleri ve tı- 
.kırdatir mavzerler, elinde küreği kazmasıyla dikildi Şaguj Hayri, başı yükseklerde. Nasra kız yerinden fırladı ve toprağın üzerine usuldan çöküverdi. Bir daha 


kalkmamak üzere. Mavzer değil, kürek tutan Nasram, Akilim, Nazifim hey benim iki gözüm bunlarda mı gelecekti başımıza, 


KAMBOÇYA 


Kamboçya için 


CENGİZ PEKSOY 


Ölürüz dedi Pol Pot 


Gözlerimiz Kamboçya 


Kamboçyalı çocuklar 
Uçurtma uçurmuyoruz dediler Senin için tüfek tutuyor ellerimiz 


Babamız Kamboçya 


Pirinç tarlalarına ektik terimizi 


— Sanatınızda Levni ve Karakalem'den 


baykuş, horoz döğüşü, neyzen gibi. 


esinlenmeler görülüyor. Bu konuda bir açıklamada bulunur musunuz? 

— Ben bu ikinci kişisel sergimde, Türk sanatını işlemek yolunu seçtim. Bunlar kilim motifleri olabilir, minyatürler olabi lir. Tabii bir Türk sanatçısı olarak Levni de olabilir. Hitit Güneş Kurları, kabartmalar sanatımda yer aldı. Esinlendiğim ve yararlandığım sanatçılardan -Mehmet Siyahkalem gibi- batiğe uyarlamalar, Türk el sanatlarından batiğe uygulamalar olabilir. Türk oymacılık sanatından, tahta oyma, mermer oyma gene Türk kabartma sanatından esinlertmeler, batiğe uygulamalar olabilir. Ancak bunların dışında kendi kreasyonlarımda var. Mevleviler, 


Gözyaşımızı istiridyelerin içine Bu yüzden güler dağlarında halk savaşı Anamız Kamboçya 


Can güvenlikleri olmad 


iði için maçları boykot etmişlerdi 


Beden Terbiyesi hakemler hakkında soruşturma açtı 


ANKARA 

eden Terbiyesi Genel 

Mi dürlüğü geçtiğimiz ha'ta sonunda can güvenlikleri olmadığı için 
maçlara çıkmayan 100 
İstanbul hakemi hakkını soruşturma açtı. 


Bilindiği gibi Istanbul' 
da maçlar yöneten hakemler son günlerde hakemlerin dövülnesi üze rine, can güvenlikle sağlanıncaya kadır maç lara çıkmama karı al mışlardı, Bu nede' e Cumartesi ve Pazar günü yapılması gereken karşılaşmalar oynanmamıştı. 

Müfettişlerin yapacağı soruşturma sonunda hakemler suçlu bulunursa , ceza kuruluna sevkedilecekler ve lisansları iptal edilecek. 

Öte yandan FİFA kokartlı hakemlerden Er- 


k'k 


Türkiye 

Batı Almanya maçının reklam hakkını 


bir İsviçre firması 


satın aldı 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye - Batı Almanya Grup eleme maçının yapılacağı stada reklam asma hakkını bir İsviçre firması satın aldı. 
Türkiye - Batı Alman- yi maçının yapılacağı zmir” Atatürk Stadına reklam asmak için üç firma Futbol Federasyonunda pazarlık yaptı. Pazarlık sonunda İzmir Atatürk Stadına ilan asma hakkını İsviçre'nin 
C.W.L firması elde etti. 


C.W.L firması bir Tür. 


kiye - Batı Almanya mąçında stada asacağı kendine ait bir reklam için Türkiye'ye 31,300 dolar ücreti döviz olarak ödeyecek. 


Ayrıca hakemlerin boykotunu desteklediği için Ertuğrul Dilek hakkında da soruşturma açıldı. 


tuğrul Dilek hakkında futbol federasyonu soruşturma açtı, Soruşturmaya neden olarak Ertuğrul Dilek'in hakemleri destekleyen bir açıklamasının gazetelerde yer 


alması gösteriliyor. 

Bu nedenle Ertuğrul 
Dilek'e basına böyle bir açıklama yapıp yapmadığı sorulacak. Alınan cevaba göre daha sonra işlem yapılacak. 


Hakemler can güvenliği ile ilgili toplantı yaptılar 


ANKARA THA 


Ankara bölgesine mensup futbol hakemleri bir toplantı yaparak son günlerde can güvenlikleriyk ilgili olarak meydana gelen olayları görüştüler. 

özellikle can güvenliğiyle ilgili sorunların görüşüldüğü toplantıda işlerliğini kaybeden yönetmeliklerin 


değiştirilmesi istendi. 


Toplantıda bir açıklama yapan Ankara Hakemler Kulübü Başkanı Mete Gökhan maçları boykot etme gibi bir işlem içine girmeyeceklerini belirtti. 

Gökhan bu konuda şunları söyledi: 

"İstanbullu meslektaşlarımızın kendi problemleri; meydana gelen olaylara karşı yaptıkları girişim, tarafımızdan tasvip gördü. Ancak şartlar Ankara'da aynı olmadığı için böyle bir eyleme gitmek tarafımızdan 


uygun görülmedi. 


Ankaralı hakemler olarak birlik ve beraberlik için - de bulunduğumuz şu günlerde herhangi bir boykot sözkonusu olamaz. Federasyonun ve bölgenin vereceği görev yerine getirilerek karşılaşmalara çıkılacak.” 


Ankara'da okullararası kapalı salon atletizm yarışları düzenleniyor 


e Yarışlara 400” ün üzerinde öğrencinin katılması bekleniyor 


ANKARA(AA) 
Atletizm Federasyo- 


nu tarafından düzenlenen okullararası salon atletizm yarışları Cumartesi günü Ankara'da yapıla- 


l cak: LED. 


Tüm İlk orta ve liselerin üç atletle katılacasonuçları 


ği yarışma değerlendirile cek bireysel ve takım 


sıralamasında birinci olanlara kupa ve- 


rilecek, 

Gençler ve Yıldızlar kategorilerinden yapılacak yarışlarda lise ile ortaokulu birarada olan okullar karma takım çı- 


1a karacakları gibi tek tek 


takım da çıkarabilecekler. 

Yetkililer (o yarışmalara 400'ün üstünde öğrencinin katılmasının beklendiğini söylediler, 


Voleybolda geçen hafta 


Eczacıbaşı bayan ve erkek takımı Avrupa kupalarında oynarken, Muhafızgücü liderliğe yükseldi 


Geçtiğimiz hafta voleybol sahalarında Türk takımlarının sınavları vardı. 

Eczacıbaşı Bayan 
Voleybol takımı Macar Şampiyonu Nimse Budapeşte ile karşılaştı. 
Avrupa Şampiyon Kulüpler kupası 3. tur maçında Nimse Budapeşte Eczacıbaşı'nı 3-0 yendi. 
Bu sonuçla bayan voleybolcular 4, tur şanslarını tamamen kaybettiler. Ancak güçlü rakipleri karşısında ezilmeden mücadele ettiler. 
Anadolu Spor Sitesindeki karşılaşmaya seyircilerin büyük ilgisi vardı 

Pazar günü ise bu kez Eczacıbaşı'nın erkek voleybolcuları sınav verdiler. Avrupa ve Polonya şampiyonu Plomien Miloviçe İstanbul'da takımımızı 3-1 yendi. Ancak Spor çevrelerince bu sonucun dahi bir başarı olarak kabul edildiği alınan haberler arasında. 


Bu karşılaşmalardan sonra takımlarımızın 
Avrupa Kupalarında iddiaları kalmadı. Gözler şimdi tekrar liglerde. 


Eczacıbaşı'nın maçlarının iptali Muhafızgücü'nün işine yaradı, Muhafızgücü İzmir'de Karşıyaka'yı 3-1, sonraki 


Eczacıbaşı bayan takı 


bir görünüş. 


Eczacıbaşı yenilmesine rağmen Plomien karşısında başarılı bir oyun çıkardı. 


maçında ise Denizgücü' ise B.Borankay karşısınnü 3-0 yenerek liderliğe da aynı başarıyı yenili- 


yükseldi. 
Altınyurd'u 30 yenen Sosyal Sigortalar 


minin 


karşılaşmasından 


yemedi ve 3-0 yenildi. 


İlk maçında IETT'yi 
3-0 yenen Vinylex Taçspor karşısında zorlandı. Ancak maçı 3-2 almayı da başardı. 


Bursa'nın liglerdeki temsilcisi Oyak Renault Bursa'da Galatasaray'a 3-0 Maltepeye'de 
3-2 yenilerek, ligin alt sıralarına doğru indi. 


Ligin hiç set alamayan takımı Denizgücü ilk setini DSİ Spor'dan aldıysa da sahadan 3-1 yenik ayrıldı. 

Karşıyaka ise DSİ 
Spor'dan aldığı 3-1'lik galibiyetle ligin 5. sırasına yükseldi 


Hakemlerin boykotu 


Geçen hafta 550'ye yakın İstanbullu hakem can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle boykot kararı aldılar ve;maçlara çıkmadılar. 

Spor tarihimizde ender görülen,hele hele can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yapılan boykot hareketi yok denecek kadar azdır. 

Hakemlerin en sonunda maçları boykot etmelerine neden olan şeyler acaba nelerdir? 
Aslında bu sorunun cevabı açık. Maçlarda ser yircilerin birbirlerine düşman hale getirilmesi, futbolcuların birbirleriyle kavga etmelerine kadar vardırılan tahrikler, dostluk ve dürüstlükle çelişen "'ne olursa olsun kazanma" anlayışı en sonunda her maçta kavga çıkmasına ve hakemlerin dövülmesine vardı. 

Son Zonğguldak.Galatasaray maçında hakemlerin dövülmesi ve hastanelik edilmesi hakemler açısından bardağı taşıran damlalardan biri oldu. 
Amatör küme maçlarındaki dayak yeme fasılları ise gerçekten oldukça düşündürücü... 

Olaylar bu noktaya gelirken, Spor Bakanlığı Futbol Federasyonu ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün tutumu ne oldu? Ne yazık ki hiç bir şey. Olayların köklü çözümü konusunda doğru dürüst bir adım atılmadı ve sorunlar yü- 


zeysel olarak geçiştirildi. 


İşte İstanbullu hakemleri, boykot girişimi- ne kadar götüren olaylar kısaca böyle oldu. 
Boykot olayından sonra sanırız herkes "yetkililerin şapkalarını önüne alıp" düşüneceklerini umuyordu. Ama tam aksine düşündükleri- 


mizin tam tersi oldu. 


Yetkililer oturup "hakemlerin can güvenliklerini nasıl sağlarız" diye düşüneceklerine, can 


güvenliği isteyen yoluna gittiler. 


hakemlerin sesini 


kısma 


Beden Terbiyesi durup dururken, akla yakın hiç bir gerekçe göstermeden boykot girişimin- de bulunan hakemler hakkında soruşturma açtı. Arkasından da hafif yollu bir tehdit savurmayı da umutmadı “suçlu bulursak sizi hem ceza kuruluna veririz hem de lisanslarınızı iptal 


ederiz" diye. 


Bir de hakemlerin bu talebini ve girişimini destekleyen FİFA kokartlı hakemlerimizden Ertuğrul Dilek hakkında soruşturma açıyorlar. 
sebepte: Dilek'in gazetelere hakemleri destekleyen bir açıklama yapması. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün hakem kitlesinin taleplerine kulak tıkaması ve onların sesini bastırmaya çalışması anti-demokratik bir 

“uygulamadır. Bu nedenle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü hakemleri cezalandırma konusundaki tutumunu tekrar gözden geçirmeli ve onların taleplerine “kulak vermelidir. Aksi halde ilerde çıkacak olayların sorumluluğunu da yüklen- 


meleri gerekir. 


Kısa/Kısa/Kısa 


* Kulüplerarası Türkiye Halter Birinciliği 20- 
21 Ocak günleri arasında 
Mersin'de yapılacak. Halter Federasyonunca birinciliklere katılacak kulüpler şunlardır: Ankara Belediyesi Spor Kulübü, Demirspor ve Kolejliler. 
(Ankara) Otomarsan, Deniz Harbokulu (İstanbul) Çukobirlik ve Güney Sanayi (Adana) Altay ve Demirspor (İzmir) Krom-Magnezit Spor Kulübü 
Konya Demirspor (Sivas) K.Maraş Gençlik Kulübü 


Halter 
(Mersin). 

* Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Fenerhahçeli Popoviç'in lisansının normal olduğu kararını verdi. 

* Altay - Fenerbahçe-Antalyaspor, ve Ispartaspor'un katıldıkları dörtlü Futbol Turnuvası düzenlendi. 

* Kulüpler Türkiye 
Gençler Hentbol Birinciliği 26-28 Ocak tarihleri arasında Adana'da yapılacak. 


İhtisas Kulübü 


3. TÜRKİYE LİGİNE TERFİ 


MAÇLARININ 


ANKARA'YA ALINMASI 
OLUMLU KARŞILANDI 


ANKARA (THA) 

3. Türkiye Ligine terfi maçları 4, kademe karşılaşmalarının Ankara'ya alınması takımlar tarafından olumlu karşılandı. 


Yöneticiler bu kararın mali yönden bir takım zorluklara yol açacağını ancak herhangi bir olayın çıkmamasını her şeyin önüne aldıklarını belirttiler. 


Yöneticilerin bu konudaki görüşleri şöyledir ; 

Neşet Baloğlu (Alibeyköy) "'Herkes bir yerde bileğine güvenip hakettiği yere gelecek. Bizim için önce can güvenliği 


önemlidir" 
Engin Coşkun (Çanakkalespor): "Alınan 


bu kararı destekliyoruz" 

Talat Saracoğlu (Amasyaspor): "Maçların Ankara'ya alınması bizi parasal yönden etkileyecek, Can güvenliği açısından kendi seyircimize güveniyoruz. Ama Federasyonun bv kararını destekliyoruz." 


Yalçın Akçınar (Kütahyaspor) : ''Federasyonun maçları tarafsız bir sahaya alması güvenlik yönünden son derece olumlu. Bir yerde can güvenliğimizi düşünmek zorundayız." 


İLAN 
Eyüp Asliye 2. Hukuk Hakimliğinden Dosya No: 1978/418 


Davacı İETT İşletmeleri tarafından Remzi Avcı aleyhine açılan alacak davasının yapılan 


duruşmasında: 


Davalı Remzi Avcı Topçular Zafer Sanayii sitesi No: 9 39 pres atölyesi Topçularda ikamet etmekte iken ayrılıp gittiği ve yeni adresininde zabıta marifetiyle de tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ve davetiyenin ilanen tebliğine 


karar verilmiştir. 


Duruşma: günü olan 19/1/1979 günü saat 


RG 


mahkememizde hazır bulunması 


veya 


kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 


Basın 265-82 


PT 


Trabzon'da dün de... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Bu arada KTÜ'de Pazartesi günü çıkan olaylarda bir öğrencinin ölmesi üzerine KTü'nün bütün fakültelerinde de öğretime. Suresiz ara verildi. 
© Dün saat 15.00 sıralarında Pazarkapı semtinde bulunan bir kahvehane otomatik silahlarla taran-Ji, Saldırı sırasında kahvede bulunan TÖB—DER üyesi lise öğretmeni Osman Acar ile lise öğrencisi Saadettin Hızarcı yaralandılar. Saadettin Hızarcı'nın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı açıklandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. 


İSTANBUL'DA 
Ortaköy Eğitim 
Enstitüsü öğrencisi Murat Şahbaz, dün sabah okula giderken iki kigi- nin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. 
Yaralı öğrenci Taksim Hastanesine kaldırılırken yolda öldü. Komando olduğu belirtilen Murat Şahbaz'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 
© öte yandan ÜGD Baş- 
£anı Recep Öztürk bir açıklama yaparak, öldürülen Murat Şahbaz'ın kendi üyeleri olduğunu belirterek, "okullarda askerlerin görev yapmasını istiyoruz"' dedi. 
«© Bayrampaşa Tuna Lisesinde dün iki öğrenci zrubu arasında çıkan olayda Çağlar Baş ile Hasan Ertem adındaki öğtenciler çeşitli yerlerin- den yaralandılar. Yaralı öğrenciler Çapa Tıp Fakültesinde ayakta tedavi gördüler. Olayla ilgili olarak aralarında yaralanan iki öğrencininde bulunduğu 6 öğrenci gözaltana alındı 
© Pendik'te onceki gün bir işçinin kurşunlanarak öldürüldüğü bildirildi. 
Yapılan açıklamaya göre iki kişinin saldırısına uğrayan : Mehmet Akkuş'u kurtarmak isteyen Asım Keskin adındaki işçi saldırganların açtığı ateş sonucu öldü. 
Polis yetkilileri olayla ilgili olarak Mehmet Akkuş'un gözaltına alın: dığını vè soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı. 


18.30 HABERLER 


20.30 HABERLER 
21.15 MİNİK KONSER 


23.00 HABERLER 


TRT 1 


Açılış, program 

05.05 Türküler, Şarkılar 

10.45 İstanbul Radyosu Çigan Orkestrası 

11.00 Öğleye Doğru 

12.00 Sizin için Seçtiklerimiz, 

13.00 Konser Saati 

15.00 Günün Konseri 

16.00 Oda Müziği 

17.00 Hafif Müzik 


TRT 2 


08.00 Açılış ve program 

08,02 Gün başlayor 

09.00 Olayların içinden 

09.30 Saban Konseri 

10.00 Şarkılar ve Saz Eserleri 

10.30 Uluslar ve Biz 

10.50 Türküler 

11.05 Şarkılar 

11,25 Hafif Müzik 

11.40 Yaşayan Hukuk 

12.00 Küçük Konser 

12.20 Şarkılar 


TRT 3 


06.00 Kısa Haberler 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabantan Sabana 
09.00 Kısa Haberler i 09.02 Kadın Dünyası 
* 10.00 Kısa Haberler 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle üzeri 
12.55 Reklamlar 
13.00 HABERLER 
13.15 Oyun Havaları 
14.32 Türk Haik Müziği özel Proğramı 
15.00 Kısa Haberler 
15.01 Şarkılar 
15.20 Hafif Müzik 
15.40 Türküler 
16.05 Turkuler 
16.05 Okul Radyosu 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın-Yayın A Ş adına Sahibi 


FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


18.33 ARI MAYA (20.Bölüm) 


19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA. 
Okul öncesi çocuklara yönelik bu programda müzik aletleri tanıtılıyor. 


19.30 TÜRK HALK MUZİĞİ.BİR SOLİST 

Bu Programda Serbülent Yasun ekrana geliyor. 
20.00 BİR KONU BİR KONUK 

Birlik ve Dayanışma konusunda Jülide Gülizar, bir muharip gazi ile söyleşide bulunacak. 


Programda Ulvi Cemal Erkin'in "Türkmeni" adlı eserini soprano Müfide Özgüç eşliğinde pivanod Mithat Fenmen seslendiriyor. 

21.20 BİR SANATÇININ 40. SANAT YILI Programda sanatçı Rüştü Şardağ tanıtılıyor. 
22.00 AŞK GEMİSİ (Kaçınılmaz Kısmet) 


İTü'ye bağlı fakültelerde, "Arkadaşlarımızın katili olan faşistlerle birlikte öğrenim yapabilmemizin olanağı yoktur" diyerek bir saat süreyle deriler boykot edildi. 
© İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kuşkulu görülerek yakalanan 
69 kişinin, üzerlerinde 
kendilerini tanıtan kimlik kartı bulunmaması nedeniyle gözaltına alındıkları anlaşıldı. 

ADANA'DA 


Bir süre önce TİP Adana İl Örgütü Sekreteri Mehmet Ali Alaybeyoğlu' 
nu öldürmekten sanık olarak yakalanan Adnan 
Esin, Salih Erkovan, Recep Kahraman ve Nadir Yeğenler dün tutuklandı. 

TARSUS'TA 

Tarsus Cengiz Topel 
Lisesi 2. sınıf öğrencisi Gökay Mercan açılan ateş sonucu yaralandı. 
Yaralı öğrencinin Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi. 

İZMİR'DE 

İzmir Diş Hekimliği 2. 
sınıf öğrencisi İbrahim Uzel Bornova otobüsünde bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda muşta ile ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı 


SİİRT'TE 


Marmara Yatılı Bölge 
Okulu bahçesinde geçen Temmuz ayında çıkan bir olayda, Öğretmen Süleyman Kuş'u bıçakla ağır şekilde yaralayan üç öğrenci önceki gün polis tarafından yakalandılar. 
Aynı okulun öğrencisi olduğu bildirilen, Abidin Güngör, Abidin Vural 


ve Nurettin Demirtaş adliyeye gönderildiler. 
ANKARA'DA 


Hacettepe Yurdunda dün sabaha karşı polis ve jandarma tarafından arama yapıldığı bildirildi. 
Arama sonunda yurtta misafir olarak kalanlarla birlikte 20 öğrenci gözaltına alınd). 
Ce 


KAYIP— Yay-Kur kimlik kartini kaybet. 
tim. Hükümsüzdür. 

Feridun AYTAÇ 


Dünyasında Gezinti 
18.00 Stüdyo FM 
19.00 Bir Konser 
20.30 Caz Ustaları 
21.00 Çağlar Akımlar ve Müzik 
€21.45 Ankara Radyosu Çoksesil Korosu 
22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Çarşamba Konseri 24.00 Gece ve Müzik 


13.419 Hafif Müzik 

13.30 Olayların içinden 

14.00 Şarkılar ve Saz Soloları 

14.30 Yabancı Dil Öğrenelim, 

16.00 Türküler ve Oyun Havaları 

20.00 Karma Fasıl 

20.30 Türk Hafif Müziği 

29 45 Türküler 

21.00 Radyo Tıyatrosu 

22.00 Türküler Geçidi 


18.01 Çocuk Bahçesi 

19.00 HABERLER 

19.30 Şarkılar 

19.50 Çocuklar içın 10 
Dakika 

20.00 Kisa Haberle: 

20.02 Türküler 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Türküler Geçidi 

21.00 Kısa Haberler 

21.02 Konuların içinden 

21.30 Şarkılar 

21.45 Türküler 

22.00 Kısa Habe le: 

22.02 T.B.M.M. Saatı 

22.40 Türküler 

23.00HABERLFR 

23.10 Beraber vr $o'o Şarkılı 

23.35 Türküler Geçidi 

24.00 Kısa Habeler 


Yazı İşleri Muduru: MEHMEI ALABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Muhi 

S AYDOĞAN BUYUROZULN Müessese Müdürü: O GURHAN ERLUR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst GUNTUR 
Dağıtım GAMEDA 


Şah kaçtı... 


(Baştarafı 1. Savfada) 
yor. Şah buradan gidecek. Ordu birlikleri "'güvenlik önlemlerini" artırıyorlar.Halk yollarda bir yandan sevinç dolu gözlerle halay çekerken, bir yandan da Şah'ı korumaya giden askerlerle alay ediyor. 

Ve Şah basın toplantısını aniden iptal ediveriyor. Haberi izlemeye gelen çok sayıda muha- bir de Tahran'a geri dönüyor. 

Şah Rıza Pehlevi bir helikopterle havaalanına geliyor, sonra da kendisini götürecek uçağa binerek Mısır'a hareket ediyor. 

İran halkının sevinci sonsuz 

HÜKÜMET ŞAH'IN 

GİTTİĞİNİ RESMEN 

AÇIKLADI 


İran hükümeti, Şah 
Rıza Pehlevi'nin özel bir uçakla dün Türkiye saatiyle 11.45'te, özel bir uçakla İran'dan ayrıldığını açıkladı. 

Hükümetin açıklamasına göre, Şah'ı havaalanında, Başbakan Şapur Bahtiyar, Saray Nazırı, Meclis ve Senato Başkanları ve İranlı iki gazeteci uğurladı. Şah'ı Tahran' 
dan götüren uçak saat 
15'te Mısırın sayfiye kenti Assuan'a indi. 

Şahbanu 'Faraşh'ın ise İran'dan başka bir uçakla ayrıldığı bildirildi. 


HOMEYNİ: 
İRAN HALKINI 
KUTLARIM 

Paris'te bulunan Ayetullah Homeyni, Şah'ın ülkeden ayrılmasından dolayı İran halkını kutladı. Şah'ın ülkeyi terketmesi üzerine verdiği demeçte Homeyni, "İlk fırsatta İran'a döneceğim" dedi. Homeyni, geçici hükümeti çok kısa bir süre içinde açıklayacağını da belirtti. 

Homeyni demecini şe sürdürdü: "Şah'ın ran'dan ayrılışı 50 yıllık - Pehlevi hanedanının sona erdirilmesi yolunda ilk adımdır. İran'ın kahraman halkını kutlarım. 


"Ancak kurulacak olan hükümet Şah'ın tüm mal varlığına, yabancı 


bankalara transfer ettiği paralara el koyacak- 


ŞAH GERİ 
DÖNECEKMİŞ 

İran'ın Washinton Büyükelçisi Ardeşir Zahidi, Paris'te ABC televizyonuna verdiği demeçte, Şah'ın ABD'de yapacağı 3 aylık tatilden sonra İran'a geri döneceğini iddia etti. 

Şah'ın tahtını bırakmak niyetinde olmadığı nı öne süren Zahidi, "Öyle bir niyeti olsaydı, ülkeden böyle ayrılmazdı. 
Şah yalnızda tatile çıkıyor, bunun başka yorumu yapılmamalıdır." o dedi. 
Zahidi, "Şah ,İran'ı bütünüyle terketmek isteseydi, törenler değişik olurdu. Bu durumda, 
Şah ülkeden ayrılırken atadığı Naipler Konseyi Yönetimi sürdürecektir" dedi. 

CAFER FAGİH: 
ZAHİDİ İRAN 
HALKINI TEMSİL 
ETMİYOR 

İranın Washinton bü: yükelçiliği personeli, kısa bir süre ABD'den ayrıldıktan sonra yeniden 
ABD başkentine dönem Ardeşir Zahidi'yi protesto amacıyla greve başladı. 

Elçilik personeli adına bir açıklama yapan elçilik müsteşarı Cafer Fagih, "Büyükelçinin (o yenider Amerika'ya dönmesi yanlış bir tutumdur. Elçi artık İran halkını temsil etmemektedir. Bizim eyleme geçmemizin nedeni İran'da meydana gelen son olaylardır" dedi. 

FİNANCİAL TİMES: 

ŞAH DÖNMEZ 

İngiltere'de çıkan "Financial Times", yayınladığı bir makalede, "Şah İran'dan bir kez ayrılır- sa, bir daha dönüşü ancak 


muhalifleri arasında bir uyuşmazlık belirmesi halinde olabilir" dedi. 

Gazele İran'daki 


muhalefetin monarşi konusunda birleştiğini belirtti. 


Ayetullah Homeyni' 
ye de değinen gazete, dini liderin yetkisinin 


büyük olduğunu söyledi. 
SENCABİ: DİNİ 

AZINLIKLARA SAYGI GÖSTERELİM 


İran "Ulusal Cephe" 
lideri Dr. Kerim Sencabi' İran'da dini azınlıklara, özellikle Musevilere saygı go:terilmesini istedi. 


MERKE/ KUR: 
İSTANBI 


Cağaloğlu 


Yazı İşleri tel: 26 5244 


İdare Tel 26 54 37 
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(Baştarafı 1. Sayfada) tasarısına Güvenlik Konseyinin 13 üyesi" olumlu oy kullanirken, Sovyet-. 
ler Birliği kararı veto etti ve Çekoslovakya olumsuz yönde oy kullandı. 
Rusya böylece 35. vetosunu da kullanarak bu konuda "rekor" kırdı. 

Rusya'nın veto etmesi üzerine Üçüncü Dünya ülkelerinin konuyu bu defa BM Genel Kuruluna götürecekleri öğrenildi. 

Bloksuz ülkelerden Bangladeş, Bolivya, Gabon, Kuveyt, Nijerya ve Zambiya tarafından hazırlanan karar tasarısında Kamboçya'da sürmekte olan çarpışmaların durdurulması, ülkedeki yabancı birliklerin geri çekilmesi ve ateş-kes sağlanması isteniyordu. 

Bloksuz ülkelerin böyle bir karar tasarısı vermesi üzerine Çin Halk Cumhuriyeti kendisinin hazırlayarak sunduğu karar tasarısını geri çekti. 

Tasarı üzerine yapılan tartışmalarda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkeler arka arkaya söz -alarak Vietnam'ın oKamboçya' 
ya karşı giriştiği saldırıyı kınadılar, Güvenlik Konseyindeki Japonya ten silcisi de aynı yönde bir konuşma yaptı. Daha sonra Yugoslavya temsilcisi de bir konuşma yaparak, komşusuna karşı saldırıya girişen Viet-Baya sert bir dille kına- 

1. 

KARAR TASLAĞI 

6 Üçüncü Dünya Ülkesi 
tarafından sunulan karar taslağında, 

* Demokratik Kamboçya'da bulunan bütün yabancı güçlerin derhal ateşi kesmesi, 

* Bu kuvvetlerin derhal bu ülkeden geri çekilmesi, 

* Ülkelerin içişlerine karışmamaları ilkesine kesinlikle uymaları, 

* Böylece bölgede istikrar ortamının yeniden yaratılması, 

* Genel Sekreterin, bu bölgede alınan kararın uygulanması yönünde sağlanan gelişmeler hakkındajiki hafta içinde Güvenlik Konseyine bilgi vermesi öngörülüyordu. 

Güvenlik Konseyinin 
15 üyesinden sadece Sov- 


ün ya 


yetler Birliği ve Çekoslovakya bu karara karşı çıktı, Öte yandan Çin 
Halk Cumhuriyeti, Birleşik Amerika, Fransa, İngiltere, Bolivya, Gabon, Kuveyt, Nijerya, Jamaika, Norveç, Zambiya, Bangladeş ve Portekiz karar tasarısının lehinde oy kullandılar, 
TARTIŞMALAR 
Oylamadan önce yapılan taştışmalarda söz alan Rus delegesi Troya- 


novsky "Kamboçya'nın gerçek temsilcilerinin dinlenmesi (o gerektiğini, 


bu yapılmazsa Kamboçya'nın içislerine müdahale edilmiş olunacağını" iddia etti ve kararı kabul etmeyeceklerini söyledi. 

Japonya temsilcisi ise çok sayıda Asya ülkesinin Kamboçya'daki durumu barışa yönelik bir tehdit olarak gördükle- 


rini belirterek, ülkesinin Kamboçya'ya yabancı müdahalede bulunuldu- 


ğunu saptadığını ve bu nedenle bütün yabancı güçlerin derhal Kamboçya'dan çekilmesi gerektiği görüşünde olduklarını açıkladı. 

Avustralya delegesi Anderson ve Nijerya Temsilcisi Blankson Kamboçya'nın içişlerine müdahale edilmesine karşı çıktılar, 

Tayland delegesi Guna-Kasem ise, ilgili tarafların sorunlarını şiddete başvurmadan çözmeleri gerektiği inancında olduklarını ifade ederek karar tasarısını desteklediğini açıkladı. 


Endonezya delegesi 
Enver Sani, bağımsızlıkları için kan dökmüş,can vermiş ülkelerin başka ülkelerin siyasi emellerinin aleti haline gelmesini hayretle karşıladıklarını söyledi ve Güvenlik Konseyinden bölgede barış ve istikrarın gerçekleşmesini sağlayacak önlemleri almasını beklediklerini ifade etti. 

Yugoslavya delegesi 
Miljan Komatina da mevcut çatışmanın Güney Doğu Asya'd.ki barış ve istikra.ı tehdit ettiğini, Bloksuzluk Hareketinin birlik ve dayanışmaâsinı bozduğunu ve bunun bütün dünyada çok vahin sonuçlar doğurabilecek bir gelişme ol- 


Ege Üniversitesinde öğrencilere ateş eden üç İGD'li tutuklandı 


İZMİR (ÖZEL) 
Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde çıkan olaylar sırasında gözaltına alınan yedi İGD'linin üçü tutuklandı. 11 Ocak günü Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde Halkın Kurtuluşçuları ile İGD'liler çatışmış, İGD'liler çevredeki öğrencilere ateş edip bir kişiyi yaralamışlardı. Olaydan sonra gözaltına alınan 7 İGD'linin üçünün üzerinden birer tabanca çıktı. 
Dün üzerlerinden ta- 


banca çıkan üç İGD'li tutuklandı. o Tutuklanan İGD'lilerin isimleri şöyle: İbrahim Sermet, Cev- her Genç ve Mustafa 
Ertan. 


Öte yandan önceki gün İzmir Ticaret Lisesi önünde bildiri dağıtırken kendilerine engel olmak isteyen polisle çatışan komandolardan Sezer 
Akbay, Sıddık Topaloğlu, Mehmet Cesur adlı kişiler de gözaltına alındı. 


Aspirin de “yok”lar listesinde 


ANKARA (AA, 
İlaç sıkıntısı devam ederken asprin de yoklar arasına katıldı, Eczane sahipleri ilaç sıkıntısına ilişkin olarak ecza döpolarını suçladılar. Ecza depolarının eczacılara ilaç sağlamadan avans adı altında para toplayarak usulsüz uygulamalara başvurdukları | belirtildi. 
Piyasada bulunmayan ilaçlar şöyle sıralanıyor: Antibiyotikler, damar sertliği ve kalp ilaçları, sara ilaçları, ağrı, sıtma, tüberküloz, ülser ilaçları, B vitaminleri, bazı şuruplar... 


Devlet (o eczanelerinde de aynı sıkıntının çekildiği, son aylar içinde ilaca yapılan yüzde 70 zamma karşılık yoklar listesinin uzayıp gittiği belirtiliyor. 


ANKARA ECZACILAR 


ODASI 
Ankara Eczacı Odası 
Başkanı Necati Boyacı- 


oğlu, ilaç imal eden firmaların yüksek kar amavi peşinde koşarak suni ilaç sıkıntısı yarattıklarını söyledi. 

İlaç sıkıntısında döviz ve hammadde yokluğunun da rol oynadığı belirtiliyor. 


İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI STANBUL ŞUBESİ ÜYELERİNE ÇAĞRI 


iMO İstanbul Şubesinin Genel Kurulu 20 Ocak 
1979 Cumartesi günü Saat 10.00'da, Kazablanka 
Gazinosunda yapılacaktır. Oda faaliyetlerini canlandırmada ilk adım olması ümidiyle: 

a, Milli ekonominin geliştirilmesi, 

b. Yerli teknolojinin üretilmesi, 

c. İnşaat mühendislerinin ekonomik haklarının 


savunulması, ve 


d. Yurdumuzun, içine düşürüldüğü kargaşalıktan kurtulup barış ve huzura kavuşması için, biz mühendislere düşen görev olarak, aramızdaki dostluk bağlarının geliştirilip güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, şimdiye kadar Oda faaliyetlerine katılmış olsun veya olmasın, bütün inşaat mühendislerini Genel Kurula katılmaya ve bundan böyle, İMO'nun alanına giren konularda çalışma yapmaya çağırıyoruz. 


İMO YURTSEVER MÜHENDİS MUHALEFET GRUBU 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızilay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BUROSU: 857 Sok Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BUROSU: Ataturk Cad. 112 Sok Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17 493, 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/T 
Tel: 

0611/74 70 38 


bancı birlikler Kamboçya”yı terketsin 


duğunu söyledi. Komatina hiç bir şeyin Kamboçya'ya karşı girişilen saldırıyı haklı gösteremeyeceğini, başka ülkelere müdahalenin hiç bir gerekçesi olamayacağına, hiç bir şekilde yasal bir hükümetin bu yollarla yokedilemeyeceğini söyledi. 


Konseyde konuşan Moğolistan, Polonya, Bulgaristan temsilcileri Rusya'nın dediklerini 


tekrarlamakla yetindiler. 


ÜÇÜNCÜ DÜNYA 
ÜLKELERİ TASARIYI 
GENEL KURUL'A 
GÖTÜRECEK 

Güvenlik Konseyinin kararını Rusya'nın veto etmesinden sonra Üçüncü Dünya ülkelerinin konuyu, halen toplantısı sürmekte olan BM Genel Kurulu'na geciktirecekleri bildirildi. 

Birleşmiş Milletler'deki siyasal gözlemciler Rusya'nın bu son tutumunun, saldırının arkasında kimin bulunduğunu ortaya koyduğunu ve böylece Rusya'nın Üçüncü Dünya ile ilişkilerinin yeniden büyük ölçü- 


de bozulacağını ifade ettiler. 
KUKLA HENG 
SAMRİN'İN 
BAŞVURUSU 


Bu arada Kamboçya' 
daki kukla Heng Samrin 


Yönetimi de Birleşmiş Milletlere başvurarak, Yamboçya'nın yasal temsilcisi olarak kabul 


edilmesini istedi. 

Heng Samrin'in bu isteğinin de BM Genel Kurul'unda görüşülmesi gerekivor. Genel Kurulun Vietnam kuklası Samrin’ 
in bu talebini kabul etmesinin beklenmediği helirtiliyor. 

Bilindiği gibi, daha önce de ABD kuklası 
Lon Nol yönetiminin bu yoldaki talepleri BM Genel Kurulu'nda, Ücüncü Dünya ülkelerinin oyla rıyla defalarca reddedil- 


mişti. BM Genel Kurulu son ana kadar Kamboçya'daki yasal yöne- 


timin ABD emperyalizmine karşı savaşan Kamboçya Ulusal Birlik Cephesi olduğunu kabul 


j$ DEMOKRATIK 
KAMBOÇYA’ DA 
BİR YILDÖNÜMÜ 


aynı günlerde saldırgan Vietnam kuvvetlerine karşı kazanılan zaferi hatırlatıyor ve şöyle di- 


"Saldırının püskürtüldüğünü ve bağımsızlığımızın korunduğunu açıkça görüyoruz. Bu büyük zaferi yaşadık, ama bu sadece ilk adımdır. 
Her türden düşmanlarımızın ülkemizi hakimiyetleri altına almak için, saldırı, casusluk, tehdit, yıldırma, yıkıcılık, devrimci yönetimi devirmeye çalışma, cinayet, sınırlarımıza makinalı tüfek ve topçu ateşi açma gibi çeşitli yollarla faaliyetlerini sürdürdüklerini de görüyoruz, Bu nedenle hepimiz Partimizin belirlediği, Demokratik Kamboçya'yı savunma, sosyalist devrimi sürdürme ve sosyalizmi inşa etme görevlerimize sarılmalıyız ."" 

Pol Pot, konuşmasının başka bir yerinde “Kamboçya Devrimci Ordusu .işcilerden* , köylülerden, yoksul ve aşağı sınıflardan insanlardan doğmuşt”r, Kuruluşundan bugüne kadar büyük tabakalardan köylüler oluşturmuştur. Kadrolarınm ve savaşçılarının yüzde .doksansekizini yoksul ve orta halli köylüler oluşturuyor" diyordu. 

Olaylar Pol Pot'un sözlerini doğruladı, Vietnam 29.000 asker kaybettiği ilk saldırının üstüne, bu yıl başında Rusya'nın verdiği Miglerle, tanklarla giriştiği ikinci saldırıda Demokratik Kamboçya'yı işgal edebildi, Ama bu defa da gene Kamboçya Devrimci 


nist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pol Pot, yordu: 


çoğunluğunu yoksul 


dikildi. 


İşte bugün Vietnamlı saldırganlara karşı anayurdunu bu ordu savunuyor. Halkın içinden doğmuş, halkın silahlanmasına dayanan bir or- 


du 


İşte bunun içindir ki, Kamboçya'yı Birleş- 


etmişti. 
DEMOKRATİK 

KAMBOÇYA'NIN 

SESİ RADYOSU 

TEKRAR YAYINA 

BAŞLADI 

On gün kadar önce, başkent Pnom Pen'in 
Vietnam birlikleri tarafından işgali sırasında yayınlarını durduran Demokratik Kamboçya'nın 
Sesi Radyosunun yeniden yayına başladığı açıklandı. 

Radyonun ilk kez dün yapılan yirmi dakikalık yayınında, çeşitli ülkelerin devlet adamlarının Vietnam işgalini kınayan demeçlerine ve aynı konuda yayın yapan New 
York Times gazetesinin baş makalesine yer verildi. 


ÇİN: "VİETNAM 
YENİ KURBANLAR 
ARIYOR" 


Yeni Çin Haber Ajansı, Vietnam'ın Güney Doğu Asya'da yeni kurbanlar aradığını belirten bir makale yayınladı. Ajansın yayınında, Vietnam'- ın daha önce ASEAN ülkelerine verdiği sözü tutmadığı, bundan böyle de tutmak niyetinde olmadıgı belirtiliyor. Makalede, “Vietnam'ın hegemonyacı emelleri, ancak Kamboçya halkının işgalcilere karşı tüm dünya tarafından desteklenmesi ile kırılabilir"' deniyor. 


TASS'IN 
AÇIKLAMASI 
Öte yandan Sovyet resmi TASS Ajansı, bir 


açıklama yaparak, Sovyetler Birliği'nin Kamboçya ile ilgili karar tasarısını, gerçek durumu yansıtmadığı için veto ettiğini iddia etti. 


WALDHEİM GÜNEY 
DOĞU ASYA GEZİSİNİ 
ERTELEDİ 


Öte yandan Birleşmiş Milletler (o kaynaklarının bildirdiğine göre Genel Sekreter Kurt Waldheim, Ocak ayı sonunda Güneydoğu Asya ülkelerine yapacağı geziyi süresiz olarak erteledi. 
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(Baştarafı 1. Sayfada) 


sabotaj, darbe yoluyla 


Ordusu karşısına 


miş Milletlerde temsil eden Norodom Sihanuk 


“Bizim istediğimiz, ne uçak, ne asker ne de 


paradır. Bizim istediğimiz büyük devletlerin diplomatik ve siyasi desteğidir. Bütün dünya kamuoyu Kamboçya'nın haritadan silinmesine karşı 


çıkmalıdır." 


ABD emperyalizmine karşı beş yıl süren savaşta bir milyon evladını şehit vererek bağımsızlığını kazanan Kamboçya halkı, bugün yine her türlü fedakarlığı göze alarak mücadeleye atı- 


lyor. 


Kurtuluşu işgale gelen Rus tanklarına çiçek atmak olarak görenlerin anlayamadığı da bu: Bir ülkenin halkının gücüne güvenerek bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü sa- 


vunması, 


Türkiye de 1920'lerde benzer bir felaketi yaşadı. Büyük devletlerin silahlandırıp saldırttığı bir düşmanın işgaline uğradı. Ama Mustafa Kemal'in kaldırdığı bağımsızlık bayrağı altında toplanan Türkiye halkı, düşmana büyük devletlerden akan silah ve cephaneye rağmen, İmalat-ı Harbiye işçilerinin elinden çıkma silahlarla ba- 


ğımsızlığını kurtardı, , 


Kamboçya halkı da bu gün aynı mücadeleyi son on yıl içinde ikinci bir kez veriyor. 

Bu mücadelede yurdunu savunmak için sila- ha sarılan Kamboçya halkından oluşan Kamboçya Devrimci Ordusunun yıldönümü kutlu 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(| olsun. 
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Sıkıyönetim... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Köylü Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i dayet etmişti. Davet edilen konuşmacılar toplantıya katılacaklarını bildirmiş - lerdi. 

Ancak toplantının hazırlıkları sırasında sıkıyönetim ilan edilmesi üzerine tertip komitesi, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 4 numaralı bildirisinin öngördüğü 15 
gün önceden müracaat koşuluna uyarak Ankara Valiliğine başvurdu. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü açık oturumu 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 3 numaralı bildirisinin “171 sayılı yasaya göre açıkhava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri yapılması yasaktır” şeklindeki birinci maddesini gerekçe göstererek yasakladı. 

Emniyetin dayanak aldığı madde sadece açık hava toplantılarını kapsadığından tertip komitesi Sıkıyönetim Komutanlığı Adli Müşavirliğine başvurarak açık oturum için gerekli izni istedi. 

Sıkıyönetim Komutanlığından önceki gün Ankara Büromuza yapılan tebligatta her türlü toplantının sıkıyönetimin iznine tabi olduğu belirtilerek, başka hiç bir gerekçe gösterilmeden açık oturuma izin verilmediği bildirildi., 

Kıbrıs konulu açık oturumun sıkıyönetim ilan nedenleri ile ilişkisi bulunmaması nedeniyle, tertip komitesinin, açık oturuma izin verilmemesi kararına itiraz ettiği öğrenildi. 

Aydınlık, bundan bir ay kadar önce de anarşi konusunda bir açık oturum düzenlemiş, oturuma 


katılan gazeteciler Cüneyt Arcayürek, Hüsamettin Çelebi, Örsan 


Öymen ve Doğan Yurdakul "'anarşinin nedenleri ve önlenme çareleri" üzerinde (o tartışmışlardı. 
Arı sinemasında yapılan açık oturumu 1700 kişi izlemiş ve konuşmacılara soru yöneltmişlerdi. 
Açık oturumde herhangi bir * karışıklık ya 'dâ düzensizlik olmamıştı. 


iKi DERGİ TOPLATILDI, 
YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLERİ 
HAKKINDA 


TUTUKLAMA 
KARARI VERİLDİ 


ANKARA (ÖZEL) 
İzmir'de yayınlanan 
Halkın Kurtuluşu ve Devrimci Halkın Yolu adlı haftalık dergiler Sulh Ceza Mahkemesince toplatıldı. 

İzmir 8. Sulh Ceza Mahkemesi kapsadığı yazlar suç teşkil ettiği gerekçesiyle söz konusu dergiler hakkında toplatma kararı verirken, bu dergilerin sorumlu yazı. 
işleri müdürleri hakkında da gıyabi tutuklama kararı aldı. 


Karamanlis, 
NATO'nun askeri kanadınadönmek istediklerini söyledi 


ATİNA (ANKA) 
Yunanistan Parlamentosunda dün bir konuşma yapan Başbakan Karamanlis, ülkesinin NATO'"- nun askeri kanadına yeni- 


den dönmek istediğini söyledi. 

Karamanlis, Türkiye'- nin, NATO tarafından 


Yunanistan için öngörülen özel statüyü veto etmesini eleştirerek, daha sonra, "Ülkesine özel bir statü tanınması için NA- 
'TO'ya yalvarmayacakları gibi, NATO'ya dönüşün koşulları için Türkiye ile görüşmeyi de kabul etmeyeceklerini" söyledi. 


mektir. 


şöyle yazmaktadır: 


mek gibi. 


maktadır. 


ni gizlemektir. 


attığı son 


Et ve Balık... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


denle zamların zorunlu vlarak yapıldığını iddia etti. Muammer Bülent 


Birol zamların 13 Ocak 
1979 tarihinden itibaren 


ABD'nin girdiği yol 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Sovyetler Birliği'nin yayılmasını önlemeye çalışmaktadır. Bu siyaset, çeşitli ülkelerde hugüne kadar ABD uşaklığını kimseye birakmayan en gerici güçler için ölüm çanlarının çalması de- 


Bu noktada İsrail'in endişesi özellikle dikkat çekmektedir. Ha Aretz adlı İsrail gazetesi, Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesinden sonra 


“Moskova'nın müttefiğinin hızlı zaferi, Asya' da Çin'in kağıttan kaplan olduğunu ve bu kaplana güvenenlerin tehlike içinde olduğunu ispatlıyor. Moskova kendisinin daha iyi bir destek olduğunu açık seçik göstermek istiyor.... 
Çin, Sovyetler Birliği'ne karşı güçlü bir müttefik olmaktan çok uzaktır." (nakleden Aydınlık 
12 Ocak, 1978, sayfa 3) F! 

İsrail gazetesi açıkçası ABD nin Çin gerçeği- | ni kabul ederek attığı adımın devamından korkmaktadır. Çünkü ABD'nin girdiği yolda geniş petrol kaynaklarına sahip olan Arap gerçeğini ve Filistin gerçeğini kabul etmek de vardır. 
Tıpkı Şah'ım saltanatının yıkılmasını kabullen- 


Meseleye Türkiye açısından baktığımız zaman, ABD'nin bugün MHP'nin arkasında olmadığını görürüz. MHP'nin gerek Kıbrıs'taki fetihçi siyaseti, gerekse Sovyetler Birliği'nin ekmegine yağ süren iç kargaşalık siyaseti, ABD'nin Doğu Akdeniz ve Türkiye siyaseti ile ; uyuşma- 


Türkiye'de bazıları hiç bir somut tahlil yapmadan her taşın altında ABD'yi ararlar, Aslında bunlar anlamadıkları her şeyi "inlere" ve "cinlere" yoran ilkel ve feodal toplumun insanlarına benzemektedir. Bilemedikleri ve açıklayamadıkları her olayın içinde, onlara göre zamanımızın şeytanı olan ABD vardır. Bazıları somut gerçeği tahlil etmediği için böyle düşünüyor. Kimilerinin meselesi ise, Rusya şeytani- 


Oysa dünyadaki, Orta Doğu'daki ve ülkemizdeki olguları inceleyenler, ABD'nin durumun- daki değişikliği görebilirler. ABD'nin yıldızının sönmesi, yani onun gerileyen bir emperyalist olması, Washington'un siyasetlerine de kaçınılmaz olarak yansımıştır. ? 

Bir zamanların "muhteşem" İngiliz emperyalizmi, İkinci Dünya Savaşı sırasında, rakibi olan Hitler'e karşı koyma meselesini bütün siyasetlerin önüne çıkarmış ve Stalin'in Sovyetler Birliği ile ittifak yapmak zorunda kalmıştı. Bugün ABD'nin içine girdiği yol da budur. ABD, antikomünizm şampiyonluğunu Sovyetler Birliği' ne kaptırmıştır. Çünkü anti-komünizm şampiyonluğu yapmak da bir kuvvet meselesidir. 

Nasıl her isteyen mahallenin kabadayısı olamazsa, dünyanın bir numaralı kabadayısı olmak da herhangi bir emperyalistin isteğine bağlı değildir. Kabadayılığın da maddi bir temeli vardır. 
Bir kabadayı ihtiyarlayınca , yerini daha genç ve daha zorba olan yenisine kaptırır. Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişki de budur. 

Nitekim bügün dünyada devrimin ve komünizmin en azgın düşmanı, yeryüzünün bir numaralı jandarması Sovyetler Birliği'dir. Bu gerçeği kavramadan, ne ABD gerçeğini, ne de ABD'nin adımları anlamaya imkan yoktur. 


uygulamaya kondu unu da sözlerine ekledi. 

Et ve Balık Kurumu ürünlerinin toptan eski ve yeni fiyatları şöyle: 


Eski Fiyat Yeni Fiyatlar Sucuk 125.00 170.00 
Sosis 80.00 140.00 
Salam 90.00 140.00 
Dilli salam 95.00 160.00 
Macar salamı 95.00 160.00 
Füme dil 160.00 180.00 
Jöle işkembe 55.00 75.00 


Adalet... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
dan kabul edilmediği öne sürüldü. 

Dün toplanan CHP Ortak Grubunda, Kars Mik letvekili Turgut Aytaç'ın Adalet Bakanı Mehmet 
Can'ı eleştiren bir konuşma yapmasından sonra, 
Can, gruptan güvenoyu istedi. Mehmet Can'ın CHP Grubundan güvenoyu istemi iç tüzüğün incelenmesinden sonra görüşülecek. 


CAN: "KESİNLİKLE 
İSTİFA ETMEDİM" 


Adalet Bakanı Mehmet Can, parlamento kulisinde istifa ettiği yolunda haberler yayılması üzerine yaptığı açıklamada, kesin olarak istifa etmediğini söyledi. Can yaptığı açıklamada şöyle dedi; 

“İstifa ettiğim yolunda çıkarılan haberlerin aslı yoktur. Bu tür söylentilere bu sabah grupta yaptığım konuşmanın yanlış anlaşılması yol açmış olabilir. Ben Grubun güveni devam ettikçe görevime devam ederim, ak- 


si halde istifa ederim dedim. Bence bundan da 


doğal bir şey olamaz. 
Görevimin başındayım ve devam ediyorum." 
Mehmet Can, Millet Meclisinden ayrıldıktan sonra Başbakan Bülent Ecevit'i z et ederek 


kendisiyle bir süre görüştü. 
ARTAÇ'IN 
KONUŞMASI 


CHP Ortak Grubunun dün yapılan toplantısında gündem dışı bir konuşma yapan Kars Milletvekili Turgut Artaç, Mehmet 
Can'a hitahen "İstifa etmek için ne bekliyorsun?" diye bağırdı. 

Turgut Arlaç konuşmasında şunları söyledi: 

"Cezaevleri yol geçen hanına döndü. Kaçan kaçana, Mahkumlar hergün ellerini kollarını sallayarak cezaevlerinden kaçarken ı Bakan ne yapıryor. İ a etmek için ne bekliyorsunuz. 


Eleştn iter üzerine kirsüye gelen Mehmet. Can "Grubun bana güveni yoksa istifa ederim" dedi 


aaa 


AP'li Yorgancıoğlu: “CHP ile ancak Atatürkçülük temelinde musaya oturulur” 


İZMİR (ÖZEL) 


AP İzmir I Başkanı Hayrettin Yorgancıoğlu bugünkü CHP ile AP'nin bir masaya olurmasının 


ABONE UCRETLERİ 


Yurt içi 
901TL. 


(1 Aylık) 
270TL. (3 Aylık) 
540TL. (6 Aylık) 
1080 TL. (1 Yıllık) 


mumkün olmadığını söyleyerek şöyle dedi: 

"Sol çinden 
Atatürkçü 


fraksiyonları itemizlemeyen, olmayanları 


Yurt Dışı 


30 DM (1 Aylık) 
90 DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) 
310 DM (Yıllık | 


Yayın ilanı 


© (Yayın Sayfasında 
Doğum, Evlenme Olüm(5 Santim) 350 lira Küçük İlanlar 


içinden almayan bır CHP ile AP'nin bir masaya oturması düşünülemez. 
CHP ile ancak Atatürkçülük temelinde bir masaya oturulur." 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 
30 lira 


(Kelimesi) $ tira 


BN Bakkal A., Salman Ilıksoy'a "Çiçek Sinemasındaki filmi mutlaka 


görmek gerekir” dedi 

sinemada bomba patladığında Salman tuzağı farketti. 

Yüzlerce kişi üzerine saldırıyordu 


WBakkal A.'nın teyzesinin oğlu katliam 


sırasında MHP'lilerle birlikte elinde iki otomatik Rus silahıyla yakalandı. 


MTanık Mehmet Çillo: “ökkeş Kenger'in 


telefon konuşmalarına tanık olduk. 
Beni ölümle tehdit etti. “ipuçları verir ve başka bir şey söylersen, 

ilk kurşunu sen yersin” dedi” 


MKayseri Emniyet müdürü iken, 

bir rüşvet olayına adı karıştığı iddiasıyla açığa alınan Korkmaz'a K.Maraş ta verilen paranın kaynağı neydi? 


ALİ HAYDAR YANGIN: Hakkında 

ETKO Davasından ötürü gıyabi 

“tevkif kararı bulunduğu halde, halen firarda olan Ali Haydar Yangın, Hasan Balci ile işbirliği içerisinde K.Maraş katliamının başlıca tertipçilerinden 


Çiçek Sinemasına bomba atarak katliamın sinyalini veren MHP'li ÖKKEŞ KENGER, 1956, Kuzucak köyü doğumlu, Durdu Mehmet ve imiş oğlu, Gaziantep Eğitim Enstitüsünde çeşitli saldırılara katıldı 


işte Şerefoğlu Köyü Muhtarı AHMET YILDIZ adamlarıyla birlikte. 
Katliamda saldırıya uğrayan K.Maraşlılar ve özellikle Adana yolu üzerinde çevrilen otobüslerdeki yurttaşlar bu simayı iyi hatırlayacaklar. Fabrikatör 


Hasan Balcı'nın adamı Ahmet Yıldız, bir çok cana kıydı 


ASAN Balcı hakkında bir savcılık ifadesi, bir polis raporu yayınladık. Balcı” 
nın adamlarının katliam sırasındaki cinayetleriyle ilgili tanık beyanları ve bir telefon konuşmasını sergiledik, ÜGD Başkanı Mehmet Leblebicioğlu nun katliam hazırlığı içindeki rolünü, bunu belgeleyen şikayet dilekçelerini gösterdik. Şimdi, katliamın sinyalini veren Çiçek Sineması'na bomba atılması olayına gelelim. 


Günlerden 19 Aralık 
Salı. Kahramanmaraş'ın merkezindeki kahvehanelerden birinde Pazarcık İlçesi'nin Demirciler köyünden Salman Ilıksoy ve arkadaşları oturuyorlar. 
Yanlarına civar köyler — den birinde bakkallık yapan bir şahıs yanaşıyor. 
Bu şahıs son zamanlarda dükkanını Oo kapatmasına rağmen, bol para harcamaya, pavyona gitmeye ve kumar oynamaya başlamıştır. Sık sık Türkoğlu ilçesine gidip geldiği görülmüştür. Bu şahsın teyzesinin oğlu, daha önce Kadirağalar Çiftliği'nde oturmaktayken, sonraları başka bir köye yerleşmiştir. ETKO Davası sanıklarından Lütfü Kireççi'yle arkadaştır. 

Bakkal A, Salman Ilıksoy ve arkadaşlarına sinemaya gitmeyi teklif etti. Yanında altı bilet olduğunu söyleyerek, "'Çiçek Sinemasındaki filmi görmek gerekir" dedi. 
Salman Ilıksoy'un yanında oturanlar bu öneriyi kabul etmediler. Bu arada Bakkal A kahveden dışarı çıktı. Bir müddet sonra Salman da arkadaşlarından ayrılarak dolaşmaya gitti 

Saat 20.30'da Çicek Sineması'nda bir ses bombası patladı. Sinemada baş rolünü Cüneyt Arkın'ın oynadığı "Güneş Ne Zaman Doğacak" 
adlı, Rusya'daki Türklerle ilgili bir film oynuyordu. Çiçek Sineması MHP' lilerin oldukça etkin oldukları Kale Altı Semtindeydi. Seyircilerin büyük çoğunluğu, ÜCGD'li gençlerden oluşuyordu. Patlama sesi üzerine seyirciler paniğe kapıldı, ve kapılara yığıldı. Bu arada kalabalık içinden bazı şahıslar, gayet soğukkanlı bir şekilde, elleriyle Salman lIlıksoy'u göstererek “Işie bombayı atan bu 


alevi komünist, yakalayın!" diye bağırmaya başladılar. ÜGD'liler Sal- 


man Ilıksoy'a hücum ettiler. Kapıda bekleyen Belediye Zabıtası Ilıksoy'u kolundan yakalayarak götürmeye başladı. Bu arada olay yerine gelen polisler, Ilıksoy'u zabıta- nın elinden alıp PTT binası'na soktular. Sinema- dan çıkan ÜGD'liler PTT binasını taş yağmuruna tutarak tahrip ettiler. Buradan yakındaki CHP İl 


binasına yöneldiler. İl binasını bombaladılar. 
ökkeş Kenger sahnede 
Çiçek (o Sineması'nda 


bombanın patlamasından 
10 dakika önce, Ökkeş 
Kenger adlı MHP'li militan, Kahramanmaraş'taki bir otobüs terminalinden Ankara'yla bir telefon görüşmesi yapıyordu. 
Kenger, 29 43 51 numaralı telefonu aramıştı. Bu numara Ülkücü Gençlik Derneği Ankara Şubesi" 
ne âittir. 

Ökkeş Kenger, saat 20.40'da, yani Çiçek Sinemasına bombanın atılmasından 10 dakika sonra aynı numarayı, bir kere daha yıldırım olarak aradı ve ağzından şu sözler döküldü: "Emirleriniz yerine getirildi, 6 ülküdaşımız çeşitli yerlerin- den yaralandı. Biz harekete geçiyoruz" Kenger, bu telefon konuşmasını yaparken yanında köylülerinden Mehmet Çillo ve Pazarcık'ın Emiroğlu köyünden İsmail adlı şahıslar vardı. 

Kenger saat 20.55'de, yani CHP binası bombalandıktan sonra tekrar Ankara'yla görüştü, telefona cevap veren ÜGD 


Şube Başkanına ve diğer MHP'lilere şunları söyledi:"'Olaylar bastırıldı. Bize yardım yollayın." 
CHP Binası tahrip edilirken, polis birlikleri gelmiş ve saldırganları dagıtmayı başarmıştı. 


Ve Emniyet 
Müdürü Kumuran 
Korkmaz 


Emniyet Müdürü Kamuran Korkmaz Salman Ilıksoy'un Demirciler Köyünden olduğunu gerekçe göstererek, onu bombalama olayının faili ilan etti. Kamuran Korkmaz, Ilıksoy'un bazı devrimci örgütlere mensup olduğunu söyleyerek, tertibi devrimcilerin üzerine yıkmaya çalıştı. 


Çiçek Sineması sahibi, bir hafta kadar önce kendisine telefon edenlerin “Dev-Gençliyiz" diyerek, sinemayı bombalama tehdidini savurduklarını belirtiyordu. MHP'li polisler ise, Salman Ilıksoy'un gazetemizde yayınlanan ETKO'yla ilgili bir röportajda resminin çıktığını söyleyerek"bombayı mutlaka Ilıksoy atmıştır" diyorlardı. 


Suya düşeni tertip 


Emniyet yetkilileri ister Dev-Genç'i, ister Salman lIlıksoy'u suçlu olarak ilan etsinlerdi, ökkeş Kenger ve K.Maraş MHP 


PIPOR. 


pd hain VE ehir da yapılır apüreryenlar p ve Fr Türkleri 


hehe PE 


map dimi gıda Törliya plem Karin EY 


örgütü her iki halde de durumdan çok memnunlardı. Fakat bu arada, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin dikkatini çeken birkaç nokta vardı: Birincisi atılan bombanın tahrip gücünün olmamasıydı, ikincisi bombayı atan şahsın yüzlerce ÜGD'linin arasında oturmaya nasıl cesaret edeceğiydi. 
Üçünçüsü ise Salman'ın mensubu olduğu iddia edilen TİKP'nin bu tür bombalama olaylarına karşı olduğuydu. Ankara'dan gelen emniyet yetkilileri, Çiçek Sineması" nın bombalanması olayı üzerinde önemle durdular. MHP'li ökkeş Kenger'in Ankara ÜGD ile yaptığı yıldırım görüşmeleri olayı aydınlattı, Ökkeş Kenger'in telefon görüşmesine tanık olan ve ökkeş'le yüzleştirilen Mehmet Çillo olayı şöyle anlattı: "Telefon konuşmalarına tanık olduk. 
Ökkeş Kenger'e olavı siz çıkardınız, suçu haşkala rına yüklemeye çalışıyorsunuz' diye ikaz etmem üzerine beni ölümle tehdit etti. 'ip uçları verir ve başka bir şey söylersen ilk kurşunu sen yersin' dedi" Ölaya tanık olan Emiroğlu köyünden İsmail ise Mehmet Çillo'nun anlattıklarını doğruladı 

Ökkeş Kenger'in tutuklanmasıyla Çiçek sineması'nın o MHP'lilerce bombalandığı delilleriyle açığa çıktı. 


JUBE 4 MUDÜ KLİĞUME 


Aeriorme order ETEO) num İdari drimenele 


Haydi» yayınını in ATT anane 


m Aili ehdye kaan yel 
Be prta obrol gören verilme e dtm oln, Pfi lanipa e 


PUI 


NAMLULAR VE 


hallesine yöneltmişler MHP, Ü ateş açılıyordu. Ama MHP Grup sö 


kurşun sıkan bir haine rastlanmamıştır, komünistlerden başka.. " 


Salman Ilıksoy sinemaya nasıl gitti? 

Bu olay başka bir 

noktayı daha aydınlatı- 


yordu. Salman Tlıksoy, 
19. Aralık günü kahvede, 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Kahramanmaraş Emniyel Müdürlüğü 1. Şube polislerinden Celal Ergün, yukarıdaki raporu Emniyet Müdürü Kamuran Korkmaz'a verdiği zaman Müdür, onu "git başımdan" diyerek makamından kovdu. Ali Haydar Yangın'ı gözleriyle gören Celal Ergün'ün ihbarı Kamuran Korkmaz tarafından-kabul 


edilmedi 


SALDIRGANLARI TANIYORLAR: MHP ya 


t 
A T 


nlısı kalemler, K.Maraş olaylarını yorumlay. 


arkadaşlarının * yanından ayrıldıktan sonra, Bakkal 
A ile tekrar karşılaşmış ve onun teşvikiyle Çiçek 


sineması'na film seyretn gitmişti Zavallı 


Salman, sinemada bomba patlayınca başına gelenleri anlamış ve panik içinde kaçarken saldırıya uğramıştı. MHP,Salman'ı boşuna seçmemişti. Salman'ın hem Aydınlık'ta fotoğrafı çıkmıştı, hem de onun istenildiği gibi sinemaya getirilebileceği düşünülmüştü, 

Bakkal A'ya gelince, onun katliamdaki tutumu, gerçek durumunu aydınlattı. Bakkalın teyzesinin oğlu ise Cumartesi günü, katliam sırasında MHP'lilerle birlikte 'iki tane otomatik Rus silahıyla yakalandı. 

Çiçek Sineması tertibinde görev alan ve daha sonra saldırılara karışan bu şahısların kimlikleri hakkında bilgi ve gerekli tanık ifadelerini, bu 


„2i xai an yazılarında, 


bu yurttaşları "saldırgan, tahrikçi, Alevi komünistler" olarak ilan ettiler. Oysa, yakınlarını yitiren, ocakları sönen bu yoksul, çileli insanlar saldırganların kimler olduklarını çok iyi biliyorlar. 


konuda soruşturma açıldıktan sonra yayınlayaca- 


gız. 
Kamuran 
Korkmaz'ın 


meselesi 


Başka bir tanık şunu 
anlatıyor: "Tahminen 12 
ya da 13 Ağustos günüydü. Emniyet Müdürü evinde oturuyordu. Evinin kapısını bekleyen Bekçi Ahmet Miltan'ın yanina gittim. Bekçi Ahmet, Kamuran Beyin kendisine 'henim misafirlerim gelecek, buradan ayrılma" dediğini söyledi. O arada, ilerde 11-12 yaşlarında iki kız çocuğu kendi aralarında birşeyler konuşup Ahmet'e bakıyorlardi. Sonra, Bekçi Ahmet' 
in yanına gelip ellerinde- ki zarfı ona uzattılar ve bu zarfın müdüre veril- 


mesini istediler. Bekçi Ahmet, "belki sakıncalı bir şey olur" diyerek, 


üzerinde hiç bir yazı hulunmayan bu zarfın ucunu eliyle yırtıp içine baktı, Ben de.kafamı uzattım. 
Çok miktarda para bulunuyordu. Ben, biraz çekinip Ahmet'in yanından ayrılmak için davrandığım sırada Kamuran Bey dışarı çıktı.1Onun '"sayma, sayma, bizim hanım kimsesiz çocuklar derneği başkanı da ona göndermişler"' dediğini duydum. Oysa, zarfın içinde deste deste 500'lükler vardı. Daha sonra, bazı polis arkadaşlar, Emniyet Müdürü'nün bu para hakkında "ben tanımıyorum, kapının altından bırakip gitmişler" dediğini söylediler." 

Tanık ifadesi bu kadar 
Daha önce Kayseri Emniyet Müdürü iken bir rüşvet olayına adı karıştığı iddiasıyla görevinden alunan Korkmaz'a K.Maraş'ta verilen bu paranın kaynağı neydi? N 

"Kamuran Korkmaz, 
ETKO Çetesini açığa çıkaran polisleri neden sirekli "başıma iş açtınız" diye azarlıyordu. Bu polislerin bir kısmı neden başka illere atandı? İsimlerini ve olaylardaki rollerini daha sonra vereceğimiz, bazı MHP'li polisler neden kilit noktalara getirildi. Ali Haydar Yangın hakkındaki ihbar, daha önce yayınladığımız 
1. Şube raporu ve diğer raporlar neden dikkate alınmadı? Hakkında Savcılık ifadesi bulunduğu ve açıkça suçlandığı halde neden MHP'li fabrikatör Hasan Balcı'nın ifadesine obaşvurulmadı? 
Bütün bu nedenler, K.Maraş Emniyet Müdürü Korkmaz'ın gerek iki öğretmenin cenaze törenin- de ve gerekse katliam sırasında aldığı tutumu açığa çıkarıyor. Bu konuyu, yarın ele alacağız. 
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Katliam sinyali ve Emniyet Müdürü 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HEDEF: Vilayetin arka bahçesinde mevzilenmiş komando erleri silahlarını, saldırıların yoğun olduğu Isadivanlı Mail) ve üç hilali duvar yazılarının bolca olduğu bu bölgedeki evlerin çatısından askerlerin üzerine yoğun 'üsü Kösoğlu , Meclis kürsüsünden şöyle sesleniyordu; "Dünyanın hiç bir yerinde kendi ordusuna 


. Av. Haydar Güngör AŞADIKLARIM Tip K Maraş il Başkanı 


TELEFON MU SUÇLU, MHP Mi? 


Telefon çağımızın medeni araçlarından birisidir ve insan emeğinin ürünüdür. Kim kullanır- sa ona hizmet eder. 

19 Aralık 1978 günü telefon Kahramanmaraş'ta katliamın ilk kıvılcımının ve ilk adımının atılmasına hizmet etti, Çiçek Sinemasının bombalanması olayının tertipçisi olan Ökkeş Kenger, tertibi gerçekleştirirken telefondan yararlandı, Çiçek Sinemasının bombalanmasından 10 
dakika önce ve bombalamadan on dakika sonra Ankara ÜGD Başkanı ile telefonla görüştü. Telefon numarası 29 43 5S1'dir. Merak edenler bu numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirler, 

Katliamın tertipçileri, telefondan yararlanırken tertibin ve sorumlularının telefonla açığa çıkarılacağını hiç düşünmediler. 

MHP milletvekilleri ve Hergün gazetesi şimdi telefona çok kızıyorlar. Hergün gazetesi, "Türkiye İşçi Köylü Partisi olaylar sırasında her saat başı bildiri çıkarıyor ve savaşı yöneten bir karargah gibi çalışıyordu" diyerek güya Partimizi sorumlu göstermeye çalışıyor. Onların hazmedemedikleri 4606 numaralı, tertibi ve sorumlularını açıklamaya hizmet eden telefondur. 

23 Aralık 1978 günü sabahleyin Yürükselim 
Mahallesine cihad çağrılarından sonra saldırı- nin başlaması üzerine hemen TİKP Genel Merkezini aradım. Saldırıyı, gerçekleştirilmek istenen planı anlattım. Durumun hem yetkililere, hem de Türkiye kamuoyuna duyurulmasını istedim. Parti Genel Merkezimiz derhal Hükümeti uyardı, Telefon numaramızı bütün basına ve kamuoyuna açıkladı. İçişleri Bakanı verdiği- 


miz bilgilere ve Partimizin uyarılarına inanmadı. Yalan söylediğimizi ima etmek istedi. Vali- nin ve Emniyet Müdürünün bildirdiklerine inanıyordu, Vali ve Emniyet Müdürü ise, MHP'nin katliam tertibini gizliyor ve gerçekleri açıkla- 


mıyorlardı. Onlar. olaylar :yatıştı dedikleri sırada MHP insanlan kesmek için yoğun bir hazırlık yapıyordu ve evler yakılıp yıkılıyordu. 

Cuma günü akşamı 2030 haberlerini dinlediğimizde hayretler içinde kalmıştık TRT, “solcuların tahriki üzerine olayların çıktığını" söylüyordu. O akşam telefon edip gerçek durumu Partimize ve Hükümete intikal ettirdik. 
Cumartesi günü MHP tarafından katliam için saldırının başlatılması üzerine Vali, Emniyet Müdürü ve Alay Komutanının aynı tutumlarını devam ettireceklerini biliyorduk. Kendileri bunu bizzat ispat etmişlerdi. Katliam boyunca da aynı tutumu devam ettirerek görmeyen gözlere bile açıkça bunu gösterdiler. 

4606 numaralı telefon katliamı ve sorumlularını ortaya çıkarmamızda Kahramanmaraş halkına büyük hizmetlerde bulundu. Tabii ki MHP'ye de büyük bir darbe indirmiş oldu. 
MHP yöneticilerinin bize o derece saldırmalarının sebeplerinden birisi budur. 

Her zamanki yalan mekanizmanız tutmadı. Tertibi gizleyemediniz ve gücünüz tertibi devrimcilerin üzerine yıkmanıza yetmedi. Şimdi 
45 milyon Türkiye halkının elleri yakanızdadır. Şunu unutmayın. U Kandırdığınız, araç olarak kullanmaya çalıştığınız bilinçsiz insanlar da sizden hesap soracaktır. 

Aydınlık gazetesinin Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili yazı dizisinin devamı sırasında gaze- , te yetkililerinin isteği üzerine zaman zaman yaşadığımız gerçekleri anlatacağım. Özellikle MHP yöneticilerinin ve bazı AP Milletvekilleri- nin hayali senaryolarını teşhir edeceğim. 


